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Dijital Ekran Çözümleri 


Çeşitli ürün seçenekleriyle teknolojik çözümler sunarken reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmenize imkan sağlıyoruz. 
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Kamu 


Projeleri kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyoruz. Gereken ürünlerin satışını 

kamu sektöründe doğrudan yapıyoruz. 
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İklimlendirme 


Projelendirme aşamasından anahtar teslimine kadar her adımda projelerinize değer katıyoruz. Üstün tasarım ve yüksek verimlilikle geliştirilen ürünlerimiz sayesinde çevreye duyarlı çözümler sunuyoruz. 
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Bu ayki dergimizin sayfalarını birer birer çevirdiğinizde, haberlerimizi okuduğunuzda çok önemli bir şey dikkatinizi çekecek: Ülke yerinde saymak, durmak istemiyor. 

Bir solukta baktığımız ülke gündemi içinde özellikle kamu, daha ileri gitmek için bu ay da çok önemli adımlar attı. 
Yerlileştirme hareketi başlatarak yurt dışından aldığımız ürünleri nasıl ve ne kadarını kendimiz üretebiliriz konusunu masaya yatırdı. Buradan 105 milyar dolarlık potansiyel bir kaynak doğdu. Elektronik ticaret siteleri konusunda halkın kafasındaki soru işaretlerini gördü ve doğru sitelerin üstüne koymak için bir güven damgası hazırladı. 
Şehirlerin teknolojiyle daha güzel olduğundan hareketle şehrin içinde ihtiyaç duyduğumuz her bilgiyi ToT cihazlarıyla işlemek için merkezlere taşıdı. 


Baz istasyonlarının teknolojinin kalbinde olmasından yola çıkan kamu yönetimi, bunların daha doğru biçimde yaygınlaşmasını sağlamak için bürokratik bir takım engelleri ortadan kaldıracak adımları attı. 

Bu arada kamu ile kol kola giren şirketler de gelişmelerde tuzunun olması için büyük bir çaba ile kollarını sıvadı. 
Örneğin Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone BTK liderliğinde düzenlenen telekomünikasyon gününe katılarak gençlere bu sektörün güzelliklerini birinci ağızdan anlattılar. Boğaziçi ülkede depremlerin daha iyi incelenebilmesi için MIT üniversitesiyle yan yana geldi. 

Türkiye bu ay iyi çalıştı, çok çalıştı. Şu anda yaşadığımız gibi zor zamanlar da çok çalışmayı gerektiriyor zaten. 

Tek yürek olmak da bunu gerektirir. 
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TÜRKİYE TEKNOLOJİ 
SEKTÖRÜ'NDE DEĞİŞİM 
TESİD'in yeni patronu 
Müjdat Altay. 

BAZ İSTASYONU 
BÜROKRASİDEN ÇEKMEYECEK Teknolojinin temel taşı baz istasyonları artık bürokrasi çarklarına takılmayacak, telefon her yerden çekecek 
DEV YÖNETİCİLER 

KARİYERDE BULUŞTU 

BTK, Telekomünikasyon 
Kariyer Günleri'nde 

Türk Telekom, Turkcell 

ve Vodafone CEO'larını gençlerle buluşturdu. BU alanda kariyer yapmak iseyenler bu sektörü en büyüklerinden dinledi. 

VERİ KAZANÇ KAPISI OLACAK e-safe zirvesinde kişisel verilerin güvenliği masaya yatırıldı, geleceğe giden yolda atılması gereken adımlar 

en yetkili isimlerin bilgi birikimleriyle anlatıldı. 
YERLİLEŞME KAZANCI 
GETİRECEK 

Türkiye artık kendi işini kendi görecek. Yerli üretimi teşvik eden yerlileşme hareketiyle 105 milyar dolarlık sermayenin Türkiye içinde kalması bekleniyor. 
DÜNYAYI TÜRKİYE'YE 
ÇEKECEK VERİ MERKEZİ 

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin tüm dünyaca tercih edilen bir veri merkezi üssü olabilmesi için var gücüyle çalışacaklarını dile getirdi. 
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ARAÇ TESCİLİ NOTERLERLE 
DAHA KOLAY 

Araç tescili noterlere geçiyor. 
Böylece hem zaman hem de kaynaktan tasarruf edilecek, vatandaşın parası da cebinde kalacak. 

ARTIK GÜVENİN 

DAMGASI VAR 

Hangi elektronik ticaret sitesine güvenmeli, hangisinden korkmalı? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı güvenilecek sitelerin üstüne damgasını vuracak. 
TÜRKİYE ANDROİD İLE 

ÜRETSİN DİYE 

Geleceğin Android geliştiricileri Android Akademi Günleri'nde bir araya geldi. Hedef 

birbiri ardına geliştirilecek uygulamalarla Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmak. 
KİŞİSEL VERİLERİME DOKUNMA! 
Yeni dönemde kişisel verilerin işlenmesine yönelik usul ve esaslar değişiyor. Artık kimse kullanıcıların verilerini saklayıp bunun üstünden çalışamayacak. 
'FAY'DA BULUŞTUK FAYDA SAĞLAYACAĞIZ 

Boğaziçi MIT ile işbirliğine giderek dünyanın en hareketle fay hatlarını gözlemlemeye 


başladılar. 
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FİNANSI KİTAP GİBİ OKUYACAĞIZ Finansal okuryazarlık bir ülkenin en önemli bilgi birikimlerinden birini oluşturuyor. Finansın 

ne kadarını anlıyoruz konulu çalışma Türkiye'nin seviyesini ortaya koydu. 

ŞEHİRLERE AKIL GELİYOR 

Giderek kalabalıklaşan şehirlerin herkesin hayatında pozitif bir yerinin olabilmesi için yapılması gereken ilk ve en önemli şey şehirlere akıl katmak. 

DİJİTALE GEÇİP DÜNYAYI 
KURTARAN KAHRAMAN 
BELEDİYELER 

Belediyeler kağıt yerine elektronik belge kullanımıyla ağaçları kurtarıyor, geleceğimizi kurtarıyor. 

PATENT ESAS İŞİMİZ OLMALI Teknokentlerdeki şirketlerin 

en önemli varlıklarından 

biri yaptıkları Ar-Ge'yi işe dönüştürebilmek... Bunun da yolu patent alabilmesinden geçiyor. 

BİLETİ “CEP”TE BİLİN 

Artık otobüs ve metrolara binerken bilet yeni cep telefonlarını kullanacak, ulaşımı daha hızlı hale getireceğiz. 
DEVLET BİMER İLE D 

ERTLERİMİZİ DİNLİYOR 

Devletle olan 


ilişkimizi a daha hızlı ve | R 

etkin hale pie | getirmek için 

hayatımızda 


Bimer var. Bimer ile devlet herkesin sorunlarını daha iyi ve yakından dinliyor. 
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Haberleşme Bakanlığı 
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HABER 


DEVLETLEŞTİRME BİZİ 
GERİYE GÖTÜRÜR 


TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, 
21. yüzyılın en önemli sektörünün, hem kendisi hem diğer tüm sektörler için değer yaratan telekom-iletişim alanı olduğuna dikkat çekerek, bu alandaki düzenlemelerin ise ülkenin gelişmesi yolunda çok önemli olduğunu belirtti. Arıak, “Geçmişe değil, geleceğe bakalım. Türkiye fiber altyapı bekliyor” dedi. 

“TELKODER'in kurulduğundan bugüne Başkanlığını yürütüyorum ve Telekom sektörünün içinde 35 yıldır aktif olarak yer alıyorum. Son bir yıldır, bazı çevrelerce önerilen “Türk Telekom'un devletleştirilmesi”, kimseye fayda sağlamaz. 
İnovasyon ve teknolojinin bu kadar bağımlı olduğu bir altyapıyı şimdi alıp, yeniden devlete bağlamak mümkün değil ve doğru da değildir. Bunun yerine toplumsal bir mutabakatla strateji geliştirip, haberleşme altyapısı sorunumuzu çözmeliyiz.” 

TELKODER'in tüm kesimlerle diyaloğu olduğunu da hatırlatan Arıak, “Bunu yaparken hedefimiz, kendi üyelerimizin daha iyi şartlara sahip olması olduğu kadar, sektörümüzün düzgün çalışmasının da sağlanması. Bu kapsamda ülkemizin geleceğini düşünerek stratejik çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı. 


E-İHRACAT MİLYAR 


DOLARA KOŞUYOR 


KPMG Türkiye'nin yaptığı araştırmaya göre, 2015'te Türkiye'nin 77 şehrinden 100 farklı ülkeye e-ihracat yapıldı. 2016'da Türkiye'nin e-ihracat hacmi 400 milyon doları buldu. 
Türkiye'de 2016 yılında 400 milyon doları bulan e-ihracat, birkaç yıl içinde çok daha büyüyecek 
gibi görünüyor. E-ihracatın pazar değerinin 2020 
yılında 3,4 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor. 
E-ihracat tüketici nüfusunun ise 2020 yılında 2 
milyara ulaşarak toplam dünya nüfusunun neredeyse yüzde 30'unu oluşturması bekleniyor. 
2017'nin başlarında KOBİ'lerin yurt dışından döviz ile ödeme almaları için çalışmalar başlatan iyzico, şimdi de yeni iyzilink ürününe ve ödeme formunda alternatif ödeme yöntemlerine yer vermesi ile birlikte KOBİ'lerin ve kişisel satıcıların sınır ötesi satışta ödeme alma problemini ortadan kaldırıyor. 


TÜRKİYE TÜRKİYE'DEN İZLENMELİ 


Türkiye'de farklı bölgelerden aynı anda erişim testleri yapan PingTurk verilerine göre, ülkemizde bölgesel kesintiler oldukça fazla. Hava şartları, saldırı, sabotaj gibi nedenlerle bir veya birden fazla şehrin internet erişiminde yavaşlama veya kesinti yaşanabiliyor. Geniş kitlelere ulaştığı düşünülen Web siteleri bazı bölgelerde hizmet veremeyebiliyor ya da bölgesel bazda yavaşlama yaşanabiliyor. Bu durumlarda siteye hangi lokasyondan, hangi hızda ulaşıldığını anlamak, bölgesel ölçümler yapılmadan oldukça zor olabiliyor. 

Web sitelerinin hızlı bir şekilde analiz edilmesi için farklı çözümler kullanıldığını söyleyen Metriksoft Yazılım Kurucu Ortağı Murat Balkan, 


“Bu çözümlerin hemen hepsi yurt dışı kaynaklı olduğundan çoğunun izleme noktası da yurt dışında. Site izlemeleri Amerika'dan, Avrupa'dan veya Uzak Doğu'dan gerçekleştirilebiliyor. 
İzlemenin Amerika'dan başarısız ölçülmesi durumunda rastgele 

seçilen farklı bir coğrafı cihazdan doğrulaması yapılmaya çalışılıyor. 

Bu durumda zaman kaybediliyor, yanlış alarmlar veriliyor. Adana bölgesinde bir kesinti olduğunda, Adana'dan çağrı merkezini arayıp servislere erişemediğinden yakınan bir müşterinin yaşadığı problemin asıl sebebini anlamak, bölgesel ölçüm olmadan oldukça zor. Hizmet verilen müşteriler Türkiye'de ise erişilebilirlik yurt dışı izleme merkezlerinden değil, Türkiye'den ölçülmeli” dedi. 
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ELEKTRONİK 
SEKTÖRÜNÜN 
AR-GE ÖDÜLÜ 
VESTEL'E 


Türkiye'nin teknoloji devi Vestel, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi kapsamında verilen Ar-Ge Ödülleri'nden Elektronik Sektörü En İyi Ar-Ge merkezi ödülüyle döndü. 
Ar-Ge merkezleri arasında personel istihdamı, harcama yoğunluğu, proje kapasitesi, işbirliği ve etkileşim, ticarileşme ve fıkri mülkiyet yetkinliği gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede öne çıkan Vestel, elektronik sektöründe birinciliğe layık görüldü. Vestel'in , ödülünü Vestel Elektronik Genel 

) Müdürü Murat Sarpel, Bilim, Sanayi ve 
5 G Y - Bi | R KAÇ n () | M KA | () | Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den aldı. 
Dünya 2020'de hayata geçmesi beklenen 5G teknolojisine yönelik hazırlıklarını sürdürürken, Türkiye, bu alanda sunduğu ilklerle öne çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk dijital operatörü Turkcell ve önde gelen teknoloji şirketlerinden Huawei işbirliğinde *5G'ye Giden Yol için temel oluşturulan dünyanın ilk 4.5G spektrum koordinasyonu gerçekleştirildi. 
Turkcell ve Huawei ortak girişimi olan Joint Agile Delivery'nin (AD), hayata geçirdiği proje, Huawei'nin en yeni yazılım çözümü ile Antalya'daki ticari ağ üzerinde hayata geçirildi. TechCity 2.0 
projesinin en önemli teknolojilerinden olan bu çözüm, yüksek ve düşük 
LTE bantları arasında kullanıcı deneyimi ve kullanıcı veri akışına bağlı kanal seçimi yaparak, koordinasyon sağlıyor. Bu sayede Turkcell'in sahip olduğu geniş frekans spektrumunun daha verimli kullanımı sağlanıyor. 
Spektrumun teknolojik inovasyonunu devamlı kılmak ve geleceğe odaklı şebekeler kurmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, LTE şebekeleri yenilikler üretmeye ve evrimleşmeye devam 


edecek. 
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MOTORLU TAŞITLAR 


VERGİSİ PTT'DEN 


ÖDENEBİLECEK 


Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Karayolu Taşıma Kanunu cezası tahsili işlemlerine başladı. 
PTT A.Ş. ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bugüne kadar PTT işyerlerinden sadece trafık cezası ile karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları yapılıyordu. Geliştirilen yeni bir yazılımla bunlara ilave olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Karayolu Taşıma Kanunu cezası tahsili işlemlerine de başlandı. Söz konusu işlemler 4 Ocak 2018 tarihinden itibaren PTT 


işyerlerinden yaptırılabiliyor. 


TÜRKİYE'NİN VERİSİ 
TÜRKİYE'DE KALACAK 


“Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı” diyerek, geçen yıl Gebze'de Türkiye'nin en büyük veri merkezini devreye alan Turkcell, kurumsal müşterilerine katma değerli hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Turkcell, Türkiye'de havacılık sektörüne yeni bir soluk getiren Pegasus ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşmayla Pegasus'un bilişim altyapısı Mart 
2018 itibarıyla Turkcell Veri Merkezi'nde korunacak. Pegasus, 
Turkcell Gebze Veri Merkezi'nde kendisine tahsis edilen özel güvenlikli bölmede kendi bilişim altyapısını işletecek. 


FUTBOL KULÜPLERİ ZARARDA 


KPMG Football 
Benchmark ekibi, 
Süper Lig'in dört büyük kulübünün fınansal puan cetvelini çıkardı. KPMG Football Benchmark ekibinin yaptığı araştırmada son iki yılın şampiyonu Beşiktaş sportif başarılarıyla kasasını doldurarak geçen sezon kara geçebildi. 
Ancak Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gelirleri ile giderleri arasında ciddi farklar oluştu. Üç büyük kulüp, iki sezonda toplam 860 milyon TL zarar etti. 

Fenerbahçe 2015-16'da yaklaşık 116 
milyon TL, 2016-17'de de 148 milyon TL zarar etti. 2015-16 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray o dönemde yaklaşık 
78 milyon TL, geçtiğimiz sezon ise 
yaklaşık 297 milyon TL eksiye düştü. 
Futbol takımına ciddi yatırımlar yapan Trabzonspor, 2015-16'da 113 milyon TL, geçtiğimiz yıl da 110 milyon TL zarar etti. Ezeli rakiplerini yeşil sahada geride bırakan Beşiktaş finansal anlamda da iki yılı en az yarayla 


kapatan kulüp oldu. Siyah-beyazlılar 


2015-16'da yaklaşık 58 milyon TL zarar etti. Ancak geçtiğimiz yıl gelirlerini katlayan Kara Kartallar tam 533 milyon 815 bin TL gelir sağladı. Futbol takımına yaklaşık 258 milyon TL ödeyen 
siyah-beyazlılar 4 milyon 703 
bin TL kar elde etti. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir görüntü çizen Beşiktaş'ın, yine kasasını dolduracağı tahmin 


ediliyor. 
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MAHALLE BAKKALINDA BITCOIN DÖNEMİ, Büke peer olr bime 


veren Bikoshu'da lahmacundan baklavaya, kedi mamasından bebek bezine mahalle sakinleri istedikleri tüm ürün ve hizmetleri sanal para ile ödeme şansını yakalayacak. 

Hiper-lokal pazaryeri Bikoshu, müşterilerine bütün siparişlerinde, daha sonra yapacağı alışverişlerde kullanılmak üzere Bikoshu'nun kendi sanal parası olan BiNakit kazandırıyor. 
Uygulamaya eklenen Bitcoin ödeme kabul etme özelliği ile şimdi de müşteriler isterlerse Bitcoinlerini BiNakit olarak harcayabiliyor. Bu harcamalar için ise Bikoshu üyesi çiçekçi, restoran, bakkal ve fırın gibi birçok işyerinden alışveriş yapılabiliyor. 


DIŞ EKONOMİK İLİSKİLER KURUL FORENGN ECONOMIC RELATYONS 


DEİK GENEL SEKRETERLİĞİNE CANER ÇOLAN ATANDI 


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Sekreterliği görevine Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Caner Çolak atandı. 

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi 
İktisat Bölümü'nden mezun olan Çolak, çalışma hayatına; 2007 yılında Halk Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı 
olarak başladı. Caner Çolak, 2009 
-2016 yılları arasında sırasıyla T.C Kalkınma Bankası'nda Uzman, Ekonomi 


Bakanlığı'nda Dış Ticaret Uzmanı 

ve Bakan Danışmanı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda Daire Başkanı görevlerini üstlendi. Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı'nda yüksek lisans çalışmalarını sürdüren Çolak, DEİK Genel Sekreterliği görevine atanmadan önce Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 


TURK TELEKOM VE 
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK 
BAYİDE BULUŞTU 


CK Boğaziçi Elektrik, Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom'un internet ürünlerini de tek noktadan tüketici ile buluşturacak. NKolay ve Pratik İşlem iş birliği oluşturulan MİM'lerde ilk etapta internet ürünlerinin satışı yapılacak. 
İkinci etapta ise internet ve elektrik hizmetine yönelik ortak ürünleri içeren kampanyalar da gündeme gelecek. 
Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını tek noktadan adresleyebilmeyi amaçlayan ve Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bu iş birliği sayesinde, 14,90 TLden başlayan cazip internet paketleri tüketicilere ulaşacak. 


Türk Telekom 


P İd BOĞAZİÇİ 


5. 


HABER 


TURKCELL PAUL 
DOANY'I AGIRLAYIP 
| AKIL ALDI 


Türkiye telekomünikasyon sektörü, daha önce benzerine rastlanmayan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dijital operatörü Turkcell, Türk Telekom CEO'su Paul Doany'i ağırladı. Kendi alanında önemli işlere imza atmış, vizyoner ve örnek kişiliğiyle öne çıkan Paul Doany, Turkcell çalışanlarıyla buluştuğu oturumda sektör deneyimlerini, başarılı liderlik yolculuğunu ve dijital dönüşüme duyduğu heyecanı paylaştı. Paul Doany, Türk Telekom'u özelleştirme sonrası organik ve inorganik büyüme imkânlarını değerlendirerek güçlü bir grup haline getiren önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Turkcell, “Turkcell Akademi C-Lounge” etkinlik dizisi kapsamında işleriyle sektöre imza atan isimleri çalışanlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Etkinlikte yaptığı konuşmada “Biz birer rakip olabiliriz ama aynı zamanda Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknolojileri üreten iki önemli şirketiz” diyen Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, Türk Telekom CEO'su Paul Doany'e bir de teşekkür plaketi 


HEY SİRİ! 
PARA GÖNDER 


Türk Telekom, hızlı ödeme, paket değişikliği ve kota takibi gibi hizmetler verdiği Online İşlemler Uygulamasının App Store'da yer alan son versiyonuyla, bir yeniliği daha müşterilerinin hizmetine sunuyor: Türk Telekom, Apple'ın sesli asistanı Siri ile kullanıcılarına yalnızca sesli komut vererek başka bir numaraya lira gönderme imkanı sağlıyor. 

Kullanıcıların başka bir numaraya Lira gönderebilmeleri için istedikleri kişinin adını ve göndermek istedikleri tutarı Siri'ye sesli olarak iletmeleri yeterli oluyor. Siri ile lira gönderme özelliğini kullanmak isteyen Türk Telekom mobil hat sahibi Apple kullanıcıları, Türk Telekom Online İşlemler Uygulamasını indirerek bu hizmetten anında faydalanabiliyor. 


TÜRKİYE'NİN İLK 3B YAZICISI 


Türkiye'nin 3D yazıcı markası Zaxe'nin, seri üretime geçirdiği ilk yerli 3D yazıcı modeli XI üstün baskı teknolojisi, kolay kullanımı ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Siyah renkli kasasının yanında kırmızı renk seçeneği de bulunan X1'de, kablosuz ağ ile uzaktan kontrol, otomatik güncelleme ve bulut bağlantısı bulunuyor. 

Zaxe X1'de basit ve anlaşılabilir Türkçe ara yüz ve renkli dokunmatik ekran ile kullanıcı odaklı tasarım sağlanırken, Zaxe'nin kendine özel yazılımı Zaxe Desktop ile çok kısa sürede modeller baskıya hazır hala gelebiliyor. Zaxe XI, Türkiye'deki birçok sanayi, Ar-Ge merkezi, sağlık ve eğitim kurumunun öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. 
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YAPAY ZEKA ŞUBATTA ZİRVE YAPACAK 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Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek olan Türkiye Günümüzde teknoloji, sanayi, perakende, bankacılık gibi çok Yapay Zeka Zirvesi, 14 Şubat'ta meraklılarıyla buluşmaya sayıda sektörde etkisini gösteren yapay zekanın konuşulacağı hazırlanıyor. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde etkinlikte dikkat çeken konuşmacılar arasında; George Mason gerçekleşecek etkinlikte yapay zeka teknolojisinin Üniversitesi'nden Robin Hanson, Google Cloud Ülke Müdürü günümüzde geldiği nokta ve gelecekte nereye doğru yol Önder Güler, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Yapı alacağı tartışılacak. Yapay zekanın hem bireysel hem de Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, Tofaş CDO'su farklı sektörlerdeki kurumlar üzerinde yaratacağı etkilerin Hayriye Karadeniz, Arçelik CDO'su Ahmet Hasanbeşeoğlu, incelenmesi yönünden Türkiye Yapay Zeka Zirvesi geniş bir Migros CIO'su Kerim Tatlıcı ve LCW COO'su Osman Şentürk kitleye hitap ediyor. gibi iş dünyasından çok sayıda önemli temsilci yer alıyor. 


ERKEKLER KADINLARDAN | 
DAHA ÇOK HARCIYOR DENGELENEN SİTE Euromessage, Visilabs ve Semanictum teknolojilerini tek ÇO KM UYO R 


bir çatı alında birleştiren Related Digital, Related Marketing Cloud platformu ile kişiye özel kampanyalarla ulaştığı yaklaşık 
40 milyon online ziyaretçinin web, mobil ve uygulama 


üzerindeki davranışlarını analiz Yıl başında büyük ikramiyenin hangi rakamlara ederek Türkiye'deki internet isabet ettiğini öğrenmek isteyen milyonlarca kişi, kullanıcılarının alışveriş profilini aynı anda web sitesine girmeye çalışırken, hiç kimse çıkardı. Toplam 45 milyar siteye erişemedi. Oysa bu sorunu aşmanın teknoloji etkileşimin kayıt altına alınarak sayesinde kolay bir yöntemi var: Yük Dengeleme analiz edildiği araştırmada (Load Balancing) hizmeti. 
online alışveriş yapan erkeklerin Radore Veri Merkezi'nin müşterilerine sunduğu sepetlerine ekledikleri ürünlerin bu teknoloji hem uygulama hem de veri tabanı ortalama değeri 120 TL iken, sunucuları arasındaki yükün dengelenmesini kadınlar tarafından oluşturulan sağlıyor. Böylece dışarıdan sunuculara doğru gelen sepetlerin değeri 90 TL olarak trafıği uygulama sunucuları arasında dağıtabiliyor belirlendi. Elde ettiği veriler aynı zamanda da dahili ağdan veritabanı 

ışığında en yoğun alışverişin Perşembe günleri gerçekleştiğini sunucularına doğru giden trafıği düzenleyebiliyor. 

açıklayan Related Digital, ayrıca alışverişlerin 13:00 ile 24:00 Bu da hızlı ve yedekli bir yapıya kavuşmaya imkan 


arasında yoğunlaştığını ve saat 20:00'de zirve yaptığını gözledi. tanıyor. 
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TÜRK MÜHENDİSLER 
AMBARGOYA HAZIR 


Yazılım devi Alman SAP'ın, Türkiye ve diğer ülkelerdeki müşterilerine gönderdiği mail ile uygulamaya koyduğu “dijital ambargo” ülke gündemini sarstı. Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: 

“Yazılım sektörünün ne kadar stratejik bir sektör olduğunu, son yaşadığımız “dijital ambargo” sırasında bir kez daha 


ip 


MIMIGI| 


Mimar ve Mühendisler Grubu 


1996 


görmüş bulunuyoruz. Yazılım sektöründe hizmet veren 

Türk şirketlerimizin; dünyaya sundukları yazılım ürünleri, proje yapma birikimleri ve dünyayla entegre olan yapıları “dijital ambargo”ya karşı koyacak güçtedir. Türkiye, 1990'lı yıllardan itibaren, yazılım geliştirmede olağanüstü bir başarı göstermektedir. Sahip olduğu bilgi birikimi, proje 


yönetimi ve strateji geliştirme 


konularında dünya ile rekabet edebilecek durumdadır. Ülkemizde büyük fırmaların dışındaki Kobi'ler de binlerce başarı öyküsüne imza atmayı sürdürmektedir. Aynı zamanda Avrupa, Asya, Amerika, Ortadoğu gibi dünyanın dört bir yanına da, Türk fırmaları tarafından yazılım ve danışmanlıklar ihraç edilmektedir. Özetle Türkiye olarak, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri dahil yazılımdaki ar-ge kültürümüz ve yetişmiş insan kaynağımız ile yazılım sektörüne dünya çapında Türk markalarını çıkartabilecek birikime, deneyime ve güce sahibiz.” 


HABERLEŞMEYE YILDA 2.813 TL 


UKRAYNAYA 


TÜRK 4G... 


Ukrayna'da iletişim tarihinin dönüm noktalarından biri olan 
4G ihalesinde 2600 MHz frekans bandındaki Lot 
I ve Lot 2 lisanslarının kazananı Turkcell'in global markası Lifecell oldu. İhalede en iyi fiyatı teklif eden Lifecell, 15 yıl süreyle Ukrayna'da en geniş bantlardan birine sahip 15 MHz frekans bandında ülkenin mobil teknolojilerine yön verecek. Ukrayna'yı daha önce 3G teknolojisiyle tanıştıran Turkcell, 4G teknolojisi için Lifecell markasıyla teknoloji ihracatına devam edecek. 

Türkiye'de başlattığı dijital dönüşümle, mobil iletişim teknolojilerine yatırım yapan Turkcell, elde ettiği bilgi ve tecrübeyi artık yurtdışı pazarlarına ihraç ediyor. Lifecell ile global pazarlara açılan Turkcell, Ukrayna'da mobil internet ve iletişim teknolojileri için yatırımlar yapacak. 


TELKODER'in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporu”na göre sabit telefona aylık ortalama 24,87 
TL ödeniyor. Aynı raporda, 3 
GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 28,29 TLye ulaştığı belirtiliyor. 
Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 44,56 TL* ödeniyor. Bu giderlerin hepsine “18 KDV'nin yanı sıra, mobil telefon haberleşme için ©25, sabit telefon haberleşme için ©15, sabit ve mobil internet hizmetleri için 95 Özel İletişim Vergisini de eklemek gerekiyor. Devlete ödenen toplam 52 TL aylık vergi eklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri ayda ortalama 234 TLye, yılda ise yaklaşık 2813 TLye ulaşıyor. 


TESİD'İN 


YENİ BAŞKANI 
MÜJ DAT ALTAY 


Türkiye teknoloji sektörünün deneyimli ve bilinen isimlerinde: Netaş CE O'su C. Müjdat Altay, 2018 - 2019 dönemi TES 

Kurulu Başkanı olarak 


ürk Elektronik Sanayicileri Derneği'nin (TESİD) 28. Olağan Genel Kurul toplantısında, Netaş CEO'su 

C. Müjdat Altay, 2018 - 2019 dönemi TESİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 

Seçimlerin ardından, bir açıklama yapan Altay, “Türkiye'yi geleceğe taşıyacak endüstrilerin başında elektronik ve bilişim sanayi geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedefleri kapsamında ülkemizden dünya pazarında belirleyici rolü olacak teknoloji markaları çıkarmak, elektronik ve bilişim sektörlerini ülkemiz ekonomisinin yüksek katma değer üreten lokomotifi haline getirmek istiyoruz. Bunun bir ayağı start-up'ları destekleyerek bilişim ekosistemini güçlendirmek, diğer ayağı ise KOBİ'lerin dijitalleşme yolcuklarını kolaylaştırarak ekonomiye katkılarına hız kazandırmaktır. 

Yeni yönetim kurulu olarak sloganımız “Türkiye'nin geleceği gençlerdedir? olacak. Düşünen, araştıran, sorgulayan, risk alan, yeni şeyler denemeye 


'D Yönetim 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ve inovasyona açık olan bireyler ülkemizi her alanda daha da ileriye taşıyacak. Bu anlayışla, yeni yönetim olarak bizler de gerek ülkemizdeki girişimci gençlerimizi, gerekse derneğimiz içindeki “Genç TESİD' oluşumunu daha da fazla destekleyeceğiz. 

TESİD çatısı altındaki Genç TESİD Topluluğu, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, yazılım mühendisliği ve ilgili alanlarda okuyan öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlama ve sektöre kaliteli mühendis sağlama amacıyla kuruldu. 
Buradaki gençlerimiz, elektronik ve yazılım sanayinin ülkemizde gelişmesi, tanınması ve öneminin anlaşılması için çeşitli öğrenci kulüpleri ve platformlar ile çalışmalar yapıyorlar. 

TESİD olarak yeni dönemde, ülkemizin yüksek kapasiteli insan kaynağını, akımları takip eden değil, bizzat başlatan ve teknoloji üreten bir noktaya çekmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 

C. Müjdat Altay, 2010-2011, 2012-2013 ve 2014-2015 dönemlerinde de TESİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı. 


TELEKOMÜNİKASYON 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, işletmecilerin, 

baz istasyon kurulum başvurularında yer 

seçim konusundaki bürokrasinin azaltıldığını ve belediyelerde izlenecek süreçlere standart getirildiğini söyledi 


az istasyonları, telekomünikasyon ve iletişimimizin olmazsa olmazlarını oluşturuyor. 
2000'li yıllara kadar sadece konuşmanın yükünü sırtlayan baz istasyonları, 2G'nin hızlanması ve 3G'nin Türkiye'nin kullanımına girmesiyle beraber veri alışverişinin de gücüne güç katmaya başladı. Özellikle 4G'nin Türkiye'ye gelmesinin ardından Türkiye'nin data anlamındaki en büyük gücü oldu. 


Ne var ki hayatımızın çok önemli hizmetlerini sayesinde aldığımız baz istasyonları, alınan tüm önlemler ve bayta hükümet olmak üzere tüm yetkili kurumların verdiği güvencelere rağmen şehir içinde arzu edildiği ve olması gerektiği gibi yayılma imkânı bulamıyor kendisine. Halkı galeyana getiren bazı söylemler, baz istasyonlarından ekstra kazanç elde etmek isteyenler ve en önemlisi de bürokrasi, başta baz istasyonları olmak üzere Türkiye'de teknolojisinin ilerlemesine en önemli engel olarak ortaya çıkıyor. 


ŞUBAT 2018 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumunun kolaylaştırılmasının bilgi toplumunu geliştirmenin gerekliliği olarak ortaya çıktığını söyledi. 

4,5G ve gelecekte de 5G teknolojileriyle kurulan ve kurulacak altyapılarda daha küçük çaplı alanlara hizmet eden, daha çok sayıda baz istasyonun kurulmasının gerekeceğine dikkati çeken Arslan, şimdiden bu iş süreçlerini analiz ederek altyapıların 


kurulumunu kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler yaptıklarını bildirdi. 

Söz konusu düzenlemeler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak hazırladıkları “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in de yer aldığını dile getiren Arslan, bu düzenlemeyle bazı kriterleri ve önlemleri alarak işletmecilerin ruhsat almadan baz istasyon kurmalarının önünü açtıklarını kaydetti. 

Arslan, işletmecilere statik ve elektromanyetik önlemleri alma şartı 


getirdiklerini anlatarak, bu konuda yapılan ikinci düzenlemenin ise Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik olduğunu ifade etti. 


YAŞANAN SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRİLDİ Söz konusu yönetmelikle, sektörde özellikle belediyeler ve işletmeciler arasında altyapı kurulum sürecinde yaşanan sorunlara çözüm getirildiğine işaret eden Arslan, bu sorunların zaman zaman baz istasyonlarının 


TELEKOMÜNİKASYON 


mühürlenmesine ve kapatılmasına kadar gittiğini söyledi. 

Arslan, paydaşların görüşleri alınarak hazırlanan yönetmelikle belediyelere yapılan baz istasyon kurulum başvurularında yer seçim konusundaki gereksiz bürokratik süreçlere sınırlamalar konulduğunu 


dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 


“İşletmecilerin, baz istasyon kurulum başvurularında yer seçim konusundaki bürokrasi azaltıldı. 
Belediyelerde izlenecek süreçlere standart getirildi. Belediyeler, işletmecilere elektronik haberleşme istasyonu kurulumu için yer seçim 


belgesi verecek. Belge ücretine ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlendi.” 

Bakan Arslan, böylece belediyeler ile işletmeciler arasındaki anlaşmazlık ve karmaşanın giderildiğini bildirdi. 

İşletmecilerin, yeni bir elektronik haberleşme istasyonu kurarken ücret karşılığında gereken belgeyi alacağını anlatan Arslan, “Yönetmelik yayımlanmadan önce de yaptıkları gibi istasyonun kurulacağı yer konusunda BTK'dan da güvenlik sertifikasını alıp elektronik 


Çıkacak olan yeni kural ve yönetmeliklerle baz istasyonlarının daha düzenli bir biçimde kullanılması söz konusu olacak. 


haberleşme istasyonunun yerinin sahibi veya tasarruf sahibi kişi veya kuruluşa da ayrıca kira bedeli ödeyecekler.” 


ifadelerini kullandı. 


YER SEÇİM ÜCRETİ YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTACAK 

Başvuruların, kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak değerlendirileceğini aktaran Arslan, 
“Ücreti yatırılmasına rağmen 20 
günde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılacak. Mobil istasyonların kurulumunda yer seçim belgesi alınmayacak.” diye konuştu. 

Arslan, tesis paylaşımını teşvik etmek için yer seçim belgesinin yalnızca istasyonu ilk kuran işletmeci tarafından alınacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: 

“İstasyonda revizyon yapma ve kira sözleşmesi yenileme halinde tekrar belge alınmayacak. Yer seçim ücretinin her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Belediyeler tarafından yer seçim belgesi karşılığında yönetmelikte belirtilen belge ücreti dışında başka bir ücret talep edilemeyecek. 6 Aralık 2012'den önce kurulan istasyonlar için yer seçim belgesi ve ücreti alınmayacak. 
Bu istasyonlar için bu belgeyi almış sayılacak. 6 Aralık 2012'den 27 Ocak 
2018 arasında kurulan istasyonlar için 
ise işletmeciler 6 ay içinde başvuru yapacak ve belediyeler, 1 yıl içinde yer seçim belgelerini verecek. Yer seçim belgesi ücreti KDV hariç 2 bin 400 lira olarak düzenlendi.” 
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Ulaştırma Bakanlığı istatistikleri, 1967 
yılına kadar geri giderek incelendiğinde 


ortaya birbirinden ilginç istatistikler ey pi Şem a ie 
çıkıyor. Buna göre Türkiye'de asfalt 1968 (1383 o (14033 30801 | 3422 
betonu yollar, Türkiye'nin gururu olarak 1969 (1450 |15884 o(2975 o |9331 
hızla artıyor. Bu yol tipi 50 yıl içinde 1970 |1534 | 17481 28899 | 8517 
14,5 kat artmış. 2002 yılına kadar 5600 1971 (1705 o |18516 28250 (7965 
kilometre artan yollar o tarihten bugüne 1972 |1739  |19318 27821 7784 
11.800 kilometre arttı. 1973 |7ol İ20458 | 27520 İ701 Stabilize ve toprak yollar 1900'lü yılların 1974 |1764 İ21899 (|(7260 (6267 
hayat kurtaran gelişmeleri iken 1960'ların 1075 1892 |23409 |İ26033 | 5879 


sonlarında 40 bin kilometre gibi bir 
toplama sahiplerdi. Aradan geçen 50 
yıl içinde bu yolların uzunluğu 1.000 
kilometreye geriledi. 


1S (L1ENiz 24833 25009 6026 
1977 | 1996 26804 23067 5252 
1978 | 2336 29296 20913 5205 
19/9 | 2707 31355 18745 4955 
1980 | 2822 32484 18508 4605 
1981 | 1900 34084 17258 4153 

1982 | 2937 55395 16196 4180 
1983 | 2936 36522 14715 3331 

1984 | 3176 37630 13750 2157 
1985 | 3368 38784 13019 2440 


1986 | 3851 39743 12020 1812 
1987 | 3972 41030 10767 1510 
1988 | 4161 41247 10293 1417 
1989 | 4128 42038 9558 1234 
1990 | 4261 43200 8803 1356 
1991 | 4414 43874 8050 1327 
1992 ( 4546 44063 8116 1573 
1993 | 4605 44960 7352 1425 
1994 | 4757 45502 6894 1281 
1995 | 4835 45849 6552 1330 
1996 | 5080 46634 6007 1176 
sey (| s5iBi5 47684 5574 1201 
1998 | 5659 48650 4141 1180 
İSSIM|E5752 49054 3/61 1195 
2000 | 6057 49709 3026 1144 
2001 , 6452 50028 2615 13 
2002 | 6877 49943 2605 1025 
2003 | 6930 50218 2441 1018 
2004 | 7030 50461 2236 1214 
2005 , 7080 50302 2207 1329 
2006 | 7204 50159 2132 1226 


2007 | 7406 50619 1796 947 
2008 (8004 | 50305 1600 862 
2009 | 8681 49782 1490 783 


2010 (10197 | 48929 1314 782 

2011 | 11561 47912 1077 721 

2012 | 13150 46462 1069 666 

2013 (148/0 | 45294 852 632 

2014 | 15922 |44277 891 599 

2015 | 7095 |43726 744 631 

2016 , 18646 | 42131 593, 503 17 


TELEKOMÜNİKASYON 


TELEKOMÜNİKASYONUN 
ZİRVESİNDEN GENÇLERE 


ÖNERİLER 


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen BTKariyer Günleri BTK merkez 

yerleşkesinde gerçekleştirildi. 

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih 

Sayan'ın moderatörlüğünü yaptığı panele Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 
Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Türk Telekom 
Üst Yöneticisi Paul Doany katıldı. 


“BTKariyer Günleri” programının amacını üniversite öğrencileri ile Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinin CEO'ları ile bir araya getirmek olarak açıklayan Sayan, “BTK olarak daha önce de özellikle gençlere yönelik etkinlikler gerçekleştirdik. Örneğin düzenlediğimiz Siber Yıldız yarışmasına binlerce öğrenci katıldı ve farklı şirketlerle iletişim kurma şansını yakaladı” şeklinde konuştu. 


EN AZ İKİ YABANCI DİL BİLİN 

Gençlere öğrencilik hayatında sürekli yeni bir şeyler öğrenmenin ve ilerlemenin önemini hatırlatan Sayan şu tavsiyelerde bulundu: “En iyi üniversitelerde okumalı, en iyi şekilde dil öğrenmeli ve en iyi kariyer planını yapmalısınız. Özellikle mühendislik öğrencilerinin ikinci üniversite okumalarını tavsiye ederim. İlgi alanınıza göre tercih yapmanızı isterim. Fakat Mühendislik eğitimini işletme, hukuk eğitimi ile taçlandırmanızı tavsiye ederim. 
Hayatım boyunca İngilizceyi erken yaşta öğrenmenin faydasını gördüm. Bu nedenle en az 2 yabancı dil bilmeniz geleceğiniz açısından çok faydalı olacaktır.” 
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Yerli ve milli ürünler üreten bir Türkiye için çok çalışmak gerektiğine değinen Sayan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yerli ve milli bir ruhla büyük hedefler için çalışmalıyız. Çalışkan ve dürüst olduğunuz sürece başarılı olursunuz kimse önünüzde duramaz. Geleceğe yönelik kariyer planınızı yapın ve kararınızı verin. Başarısız olduğunuzda vazgeçmeyin, devam edin sosyal başarı ya da üniversite sonrasında çabalamak sizin başarılı olmanızı sağlar. Ben bir şey olacağım diyen insan başarılı olur. Hedefinize odaklanın büyük hayaller kurun” şeklinde konuştu. 

Sayan, ayrıca girişimci adaylarına kariyer ve yarışma programlarına katılmalarını, özellikle bilişim ve siber suçlarla ilgili hukukçulara ihtiyaçları olduğunu ve bu alanda kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederek konuşmasına son verdi. 


TERZİOĞLU: GENÇLİK EN BÜYÜK SERMAYE 

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise gençlere şunları söyledi: “Teknoloji artık hayatımızın her alanını dönüştürüyor ve önümüzdeki dönemde Endüstri 4.O'ın etkisi ile çok daha hızlı bir dönüşümün içerisinden geçeceğiz. Türk ekonomisinin son çeyrekte gösterdiği iki haneli hızlı büyüme de 2018'le birlikte Türkiye'nin yeni bir sıçrama yapabileceğinin güçlü sinyallerini veriyor. Bu noktada en önemli kaynağımız genç nüfusumuz. Biz Genç Yetenek programımızla her yıl 250'ye yakın gencimizi Turkcell'li yapıyoruz. Bu arkadaşlarımız Turkcell'de çok şey öğreniyorlar ancak aynı zamanda bizlere de çok şey katıyorlar. Değişen dünyayı daha iyi anlayan, çok çalışan, teknolojiyi doğru kullanabilen, kendisini sürekli geliştirmeyi başaran gençlerimizin ülkemizi ileriye taşıyacağına inanıyorum. Bu noktada BTK'nun düzenlediği BTKariyer Günleri etkinliği vasıtası ile genç arkadaşlarımızla deneyimlerimizi paylaşmış olmaktan dolayı da çok memnunum.” 


DEEGAN: ÖNCE NE YAPMAK İSTEDİĞİNİZİ BİLİN 

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan da “20'li yaşlardaysanız ilk olarak ne yapmak istediğinizi belirleyin, hedefleriniz olsun. Benim o yaşta pek bir fikrim yoktu, işletme okumuştum. Analitik bir düşünce yapısına sahip olduğu için finans dalını seçtim ve bu yolda ilerledim. 2000'li yıllarda uluslararası ulaşım ve telekomünikasyon alanlarında yaşanan büyük gelişmeler beni çok etkiledi. Sektörde yaşanan dönüşümü Vodafone gibi bir kurumda yaşamak çok heyecan verici. Benim herkese tavsiyem kendinizi sürekli zorlayın, eğitin. 
Meraklı olun ve değişikliğe açık olun. Deneyimleriniz hayatınızda size önemli yollar açacaktır. Vodafone'da Discover Genç Yetenek Programı'mız var. Her yıl 40-50 genci alıyoruz. Gerçekten çeşitliliğe inanan bir şirketiz. 
Her sene yetenekli insanları kurumumuza dahil etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 


DOANY: RİSK ALMAYI BİLİN 

Sözlerine kendi kariyer yolculuğundan bahsederek başlayan Türk Telekom'un CEO'su Paul Doany, ise kariyer hayatını “30'lu yaşlarımda CEO olmuş, yıllarca pek çok şirkete danışmanlık yapmış ve melek yatırımcı şapkası ile yeni girişimlere destek olmuş bir kardeşiniz olarak altını 


BTK DÜZENLEDİĞİ 
KARİYER GÜNLERİ İLE TELEKOMÜNİKASYON 
SEKTÖRÜNDE 
ÇALIŞMAK İSTEYEN 
GENÇLERE YÖN 
ÇİZİYOR. 


BTK Kariyen günlerine Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un tepe yöneticileri katıldı. 


çizmek istediğim en önemli husus hayatta risk alabilmek. 
Türk Telekom'da da bunu bir şirket kültürü haline getiriyoruz. Gençlere en büyük tavsiyem multi-disipliner olabilmeleri, yani sadece teknik bilimler ya da sadece sosyal bilimler değil de bunun bir kombinasyonunu hedefleyecek şekilde eğitim hayatlarını şekillendirmeleri; ayrıca güçlü yönlerini belirleyip cesur olmaları. Şans, cesur insanların yanındadır” sözleriyle özetledi. 

Konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçildi. 
Etkinliğin sonunda yapılan çekilişle öğrencilere telefon ve tablet hediye edildi. 

BTKariyer Günleri'nde ayrıca Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un insan kaynakları direktörleri de kurumlarını tanıtarak kariyer imkânlarını katılımcılarla paylaştı. 

BTKariyer Günleri, öğrencilere, kariyer planlama, geleceğe yönelik yol haritası oluşturma, staj ve istihdam olanakları hakkında detaylı bilgi edinme imkânının yanı sıra telekomünikasyon sektörünün liderlerini yakından tanıma fırsatı da sundu. 
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ekönömi i için en önemli Sermaye bireyl in ve 


Gi gir dijital varlı 
Si GO" iy 


-Safe tarafından düzenlenen Kişisel 
Verilerin Korunması 
Zirvesi The Green Park Ankara'da gerçekleştirildi. 
Zirveye e-Safe Kurucusu 
Musa Savaş, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, hukukçular, bilişim uzmanları, bilişim sistemleri yöneticileri, kamu kurumları ilgili birim yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı. 
Geleceğin ekonomisinde geçer akçenin “veri” olduğunun altını 


çizen Sayan şöyle konuştu: “Veri temelli ekonomi” için en önemli sermaye bireylerin ve kurumların dijital varlıklarıdır. Bilginin bu denli önemli olduğu günümüzde bireyler 

de kullanmış oldukları elektronik hizmetler aracılığıyla siber uzayda neredeyse her an veri üretmektedir. 

Bir yandan sosyal medya uygulamaları ve mobil uygulamalar üzerinden bireylerin ilgi alanları, beğenileri, hayat görüşleri, sosyal çevresi, konum bilgileri ve fotoğrafları gibi veriler üretilirken; diğer yandan e-devlet uygulamaları 


ile sağlık bilgileri, kimlik ve adres bilgileri, adli sicil bilgileri gibi 

kişisel veriler işlenmektedir. Google, Facebook ve Twitter gibi şirketlerin hizmetleri sizce neden ücretsiz? 
Kişisel veri konusunu konuştuğumuz bugünde en can alıcı sorulardan 

biri budur sanırım. İşte bilginin 

ve teknolojinin etkin kullanımı, üretilmesi, altyapısının oluşturulması şüphesiz ki bu oluşturulan verilerin güvenliğinin sağlanmasını ve hukuki bir çerçeve oluşturulmasını zorunlu 


kılmaktadır.” 


VERİ GÜVENLİĞİ 


e Ve 


BİLGİ HUKUKA 


VE DÜRÜSTLÜK 
KURALLARINA UYGUN 
OLARAK, DOĞRULUK 

VE GÜNCELLİK 


KOŞULUNU 


KARŞILAYARAK, 
BELİRLİ, AÇIK VE 
MEŞRU AMAÇLAR 


TEMELİNDE 
İŞLENMELİ, 


Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk 


Bilir, e-safe Kurucusu Musa Savaş, BTK Başkanı Dr. Omer Fatih Sayan. 


BASIN 


SPONSORLAI 


DÜZENLEYEN 
VE DESTEKLEYP? 
KURULUŞLA 


HUKUK VE TEKNOLOJİ BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ 

Kişisel verilerin korunmasının aynı zamanda, kişinin özel hayatının korunması, şahsiyetinin korunması temelinde temel insan hak ve özgürlükleri arasında yer aldığını belirten Sayan, “Veri Gizliliği Yönetmeliği, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun (EHK) yürürlüğe girmesiyle “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik Taslağı” EHK ile uyumlaştırılmak üzere yeniden düzenlenmiş ve 24.07.2012 tarih ve 28363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu bağlamda, hukuki boşluğun oluşmamasını teminen, Anayasa hükmü gereği, elektronik haberleşme sektörü özelinde kanuni dayanak ihtiyacı hâsıl olmuş ve bu minvalde EHK'nın 51'inci maddesi yeniden hazırlanarak, 6639 sayılı 


Kanun ile yasama organı tarafından yasalaştırılmıştır. Söz konusu madde ile AB mevzuatına uyum sağlanması da göz önünde bulundurularak, elektronik haberleşme sektörüne özgü kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına yönelik hususlara ilişkin çerçeve çizilmiştir. Hukuk ve teknoloji, kişisel verilerin korunması için vazgeçilmez iki temel bileşen olsa da, bence kişisel verilerin korunmasına bir hukuk projesi ya da teknoloji projesi olarak bakmak yapılacak en büyük yanlış olacaktır. Peki, doğru yaklaşım nedir? Bugün sorulması gereken 

diğer önemli soruda bence bu. Bu ayrılmaz iki bileşenden hangisi kişisel verilerin korunmasında etkin ve yol göstericidir?” dedi. 


BTK KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KORUR? 
Sayan, kişisel verilerin; işlenmesi, 

saklanması ve gizliliğinin korunması 

noktasında BTK'ya verilen görevlere 


........ 
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ilişkin şu tespitlerde bulundu: Mevcut durumda EHK'nın 5'inci maddesi çerçevesinde elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğruluk ve güncellik koşulunu karşılayarak, belirli, açık ve meşru amaçlar temelinde işlenmesi ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir. 
Kişisel verilerin bu ilkelere uyum gözetilerek işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunması için elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin uyacakları usul ve esasların belirlenmesi görevi Kurumumuzun görev ve sorumluluk alanı kapsamında yer almaktadır.” 


ÖNCE SİBER GÜVENLİK GELİYOR 


Kişisel verilerin korunmasında siber 


güvenliğini önemine değinen Sayan, BTK olarak, 2013 yılında kurulan siber güvenlik organizasyonu kapsamında siber güvenlikle ilgili görevleri en iyi şekilde yerine getirdiklerini, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 

yani USOM'un giderek bir marka haline geldiğini belirtti. Sayan, “USOM, zararlı yazılım analizi ve dijital analiz imkânları ile donatılmış, bu konuda uzman personelin istihdamı ve yetiştirilmesinde önemli kazanımlar sağlamıştır. Çok sayıda kritik kuruluşumuzda olay müdahale, dijital kayıt inceleme ve sızma testlerinin USOM personeli tarafından yürütülmesi gibi faaliyetler hız kazanmış durumdadır. BTK bünyesinde USOM olarak yaptığımız en önemli faaliyetler; ileri düzey siber güvenlik uzmanlarımızın tespit ettiği tehditler ve zafıyetleri, alınması gereken önlemlerle birlikte ilgili kurumlara iletmektir. USOM, gerek ilgili paydaşlarından edindiği siber tehdit istihbaratını gerekse burada tehdit avcısı rolünü üstlenen uzmanlarımız tarafından tespit edilen ve üretilen siber tehdit istihbaratını ilgililerine en hızlı biçimde iletmektedir” ifadelerini kullandı. 


SİBER SALDIRILAR ARTTI 

Son dönemde siber saldırılarda sayı ve büyüklük olarak artış yaşanmasının yanı sıra nitelik olarak daha sofistike saldırılarla karşılaşıldığını vurgulayan Sayan şunları söyledi: “Bu saldırılar; 


verilen elektronik hizmetleri aksatmak, bilgiye izinsiz erişim sağlamak ve ele geçirmek, bilgiyi ve/ veya altyapıyı tahrip etmek, oltalama (phishing) yoluyla kullanıcıları aldatmak, kişisel verilerin ele geçirilmesi ya da maddi çıkar sağlamak gibi amaçlarla gerçekleştirilmektedir. 
Siber saldırganların amaçlarını gerçekleştirmelerinin önlenmesi 

için USOM tarafından, başta kritik kamu kurumları ve kritik kamu hizmetlerinin 7/24 izlenmesi 

olmak üzere zafıyet tarama ve tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Son bir yılda zararlı yazılımların yayılmasında ve özellikle kişisel verileri hedef alan oltalama saldırılarında kullanılan 9.052 zararlı bağlantı (URL, IP, domain) tespit edilerek kontrolleri yapılmış ve altyapı seviyesinde erişimi engellenmiştir. Bu rakam, 
2017 yılına kadar 490 olarak 
gerçekleşmişken, 2017 yılında ürettiğimiz tehdit istihbaratı ile önceki yılların toplamına göre duyurulan zararlı bağlantı sayısında yaklaşık 

18 katlık artış olduğu görülmektedir. 
Geldiğimiz noktada, gerek kritik altyapı ve hizmetlerin etkin ve verimli olarak sunulabilmesi, hizmet sürekliliğinin sağlanması, gerekse bireylerin gündelik yaşamlarını güvenli bir şekilde sürdürebilmesi ve kişisel verilerin korunması için siber 


güvenliğin teknik bir konu olmasının yanında, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerinin bir parçası haline geldiğini görüyoruz.” 


KİŞİSEL VERİLERİ ANAYASA KORUYOR 

KVKK Başkanı Faruk Bilir de verilerin korunmasında teknolojiyle hukukun iç içe geçtiğine işaret etti. Kurum olarak veri korumanın hukuki boyutuna ilişkin uluslararası kuruluşlarla bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Bilir, “Kişisel verileri koruma birçok ülkede kanunla düzenlenirken ülkemizde ise anayasal olarak koruma altına alınmıştır ki bu da Türkiye'nin bu konuya ne kadar önem ve değer verdiğinin bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı. 

Bilir, 28 Ocak 1981'de Avrupa Parlamentosu'nda Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması'na ilişkin sözleşmenin imzaya açılmasının, “28 Ocak Veri Koruma Günü” olarak kutlandığını hatırlatarak, “Bir taraftan veri korunacak diğer taraftan veri temelli ekonomiye geçiş hızlandırılacak. Türkiye de veri işlemesinin disiplin altına alınması önemli, bu iş usulüne göre yapılırsa bunda bir sakınca olmayacağını düşünüyorum. Verileri işlemede genelde sıkıntı çıkmazken istenen veri ne için isteniyor nerede kullanılıyor hususu daha önemlidir.” diye konuştu. 
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Türkiye uzun zamanlar boyunca fiziksel ihtiyaçlarını yurt dışından alarak bunların üstünde gerçekleştirdiği katma değerli işlerle dünya üstündeki varlığını sürdürdü ve güçlendirdi. Hayata geçirilen birikimler ışığında bir sonraki aşamaya geçerken artık birçok alanda artık kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gerekliliği ortaya çıktı. 

Bu bakış açısının devlet nezdindeki karşılığı “yerlileştirme” kavramı şemsiyesinde vücut buldu. Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün kaynaklı dış ticaret açığının azaltılması amacıyla başlatılan yerlileştirme çalışmaları kapsamında artık daha somut adımlar atılması kararlaştırıldı. 


KALKINMA 
YERLİLEŞME 
İLE BAŞLIYOR 


Eskiden yerli malı haftaları vardı. Okullardaki çocuklar yerli malı haftasına ürün olarak sadece kuruyemiş ve bazı meyveleri götürürdü. Bugün dünyaya örnek olacak teknolojik üretimleri gerçekleştirebilecek konumdayız. Devlet yerlileştirmeyi bir proje olarak alıp 105 milyar dolarlık bir hedef koydu... 


Bu çalışmayla birlikte işe sanayiden başlandı. Buna göre 134 milyar dolarlık sanayi ithalatının 102-105 milyar dolarlık kısmının Türkiye'de üretilebilmesi öngörülüyor. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayınlanan genelge ile sanayinin ithalat bağımlılığını azaltmak ve rekabet gücünü arttıracak programları hayata geçirmek üzere Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturuldu. Kurula ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Başkanlık edecek. Kurulda üye olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ekonomi Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanı bulunacak. 
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CARİ AÇIK AZALTILACAK 

Genelgede, kurulun çalışmalarıyla; ortak akıl oluşturulması, yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, orta-yüksek ve ileri teknoloji ürünlerinin sanayi ve ihracat içindeki payının artırılmasının hedeflendiği bildirildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2017 yılında, Türkiye'de üretilebilecek ürünleri de dikkate alarak cari açığın azaltılmasına yönelik iki ayrı çalışma başlattı. 

Bunlardan ilki Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ürünleri belirlenerek, bunların ülkede üretilebilecek olanlarının KOBİ'ler tarafından üretilmesini öngörüyor. Bu kapsamda binin üzerinde ürün belirlenirken, bunları üretecek KOBİ'ler için de kriterler üzerine çalışmalar başlatıldı. 
Belirlenen herhangi bir ürünü üretme kabiliyeti olan şirketlere, bir defaya mahsus olarak faizsiz kredi dahil üretime yönelik teşvikler verilecek. 
Diğer çalışma ise bununla örtüşmekle birlikte sektörel bazda açık verilen alanların 

belirlenerek, bunlara 

yönelik üretimin 

artırılması, bu üretim 

artışında da teknolojinin ön plana çıkması öngörülüyor. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, daha önce yaptığı açıklamada Türk sanayisini büyütmek için, 5 temel sektör belirlediklerini kaydederek, bunları, “Kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayii, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları” şeklinde sıralamıştı. 

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, düzenlemeyi yerli malının önünün açılması 

konusunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. 
Bir ülkenin, küreselleşen dünyada var olabilmesi için teknolojisini kendisinin üretmesi gerektiğinin altını çizen Özdebir, rekabet gücünün artmasının temel unsurunun ise yüksek katma değerli orta ve yüksek teknolojik ürün üretimine bağlı olduğunu belirtti. 
İhracat içinde ileri teknolojili ürünlerin payının çok düşük olduğunu aktaran Özdebir, “Böyle 


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü. 
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bir kurulun oluşturulmasını bu konuya odaklanılması açısından 
memnuniyetle 2017 teknoloji açığı 50 
milyarı aşacak Bakanlık bu çalışmaları gerçekleştirirken, Türkiye'nin dış ticaretinde teknoloji yoğunluğuna göre yapılan sınıflandırmadaki çarpıcı sonuçları da dikkate alıyor. 

TUİK verilerinden yapılan hesaplamaya göre, sadece 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 20 milyar 
534 milyon doları yüksek teknolojili, 
24 milyar 658 milyon doları orta 
yüksek teknolojili ürünler olmak 
üzere bu kategoride 45 milyar 192 
milyon dolarlık açık verildi. Aralık ayında henüz kesinleşmeyen verilerle birlikte açığın 50 milyar doları aşması bekleniyor. Bu iki kategori, Türkiye'nin ihracatının yüzde 39.2'sini, ithalatın ise yüzde 56.2'sini oluşturuyor. 


BEŞ SEKTÖR ÖNE ÇIKACAK 

Bakan Özlü, yerlileştirilecek ürünlerin iç pazara yönelik talep ayağını da oluşturacaklarını kaydederken, “Bir ürünü birden fazla fırma yapma kabiliyeti varsa, bunlardan hangisinin seçileceğine ilişkin kriterler var, ürünler için belirlediğimiz kriterlerle, üretebilecek fırmalar için seçtiğimiz kriterleri karşılaştırarak eşleştirme yapacağız. 

Kaka 


Ancak bunu yaparken, pazar kısmını düşünüyoruz, yani bunu satın alacak fırmaları da tespit ediyoruz. Örneğin, ASELSAN, TAJ gibi büyük üreticilerin taşeronu olabilecek fırmaların yer aldığı mekanizma kurmaya çalışıyoruz. 
Kısacası yerlileştireceğimiz ürünlerin tamamının iç pazarda karşılığı olacak” ifadelerini kullanmıştı. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün verdiği bilgilere göre yerlileştirme kapsamında belirlenen 
5 sektöre ilişkin ön plana çıkacak 
ürünler şunlar: Petrokimya ürünleri, polimerler, amino bileşenler, nanoteknolojik ürünler, aşılar, robotik sistem sürücüleri, elektronik bileyenler, yeni nesil bataryalar, enerji depolama sistemleri, 5G haberleşme ürünleri, biyomedikal cihazlar, sanayi robotları, takım tezgahları, iş makineleri, tarım makineleri, elektrikli araç motorları, yakıt pilleri, özel tasarım aydınlatama ekipmanları, araçların ses ve gürültü aksanları, mobil uygulamalar, organik gıdalar, enzimler, aromatikler, süt proteinleri. 

Yerli Malı Belgesi sayısı 20 bine yaklaştı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü. Türkiye'nin ihtiyacı olan sanayi ürünlerini yerli üretimle karşılamak amacıyla yürürlüğe konulan Yerli Malı Tebliği kapsamında 


bugüne kadar toplam 19 bin 906 
Yerli Malı Belgesi verildiğini kaydetti. 
Özlü, Üretim Reform Paketi'yle kamu alımlarına ilişkin ihalelerde orta ve yüksek teknolojili yerli malı ürün teklif eden istekliler ile yazılım ürünü 
teklif eden istekliler lehine yüzde 15 
oranında fıyat avantajı sağlanması zorunlu hale getirildiğini hatırlattı. 


İN GE 
ASELSAN, TAJ GİBİ 
BÜYÜK ÜRETİCİLERİN 
TAŞERONU 
OLABİLECEK 
FİRMALARIN YER 
ALDIĞI MEKANİZMA 
KURMAYA 
ÇALIŞIYORUZ. 
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İnternet Yer 
Sağlayıcıları 
Değerlendirme 
Toplantısı'nda konuşan BTK 
Başkanı Dr. Ömer 
Fatih Sayan, 
“Ülkemizin tüm dünya tarafından cazip ve tercih i ! i edilen bir veri MİN — merkezi üssü olması için 
BTK olarak var gücümüzle | çalışıyoruz” dedi. Geze: 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İnternet Yer Sağlayıcıları Değerlendirme Toplantısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya BTK yetkilileri ve uzmanlarının yanı sıra farklı illerden ve sektörün değişik katmanlarından gelen girişimciler katıldı. 

Sektörün faydalanacağı değişiklikleri ve teşvikleri yapmaya hazır olduklarını dile getiren Sayan şöyle konuştu: 

“2016 Kasım ayının sonunda yayımlanan 678 sayılı KHK ile bir “Cazibe Merkezleri Programı” yürürlüğe konuldu. Bu program, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla yürütülüyor. Programın amacı, “görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak” olarak tanımlandı. Bu gelişmenin, veri merkezlerinin yeni yatırım projeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

Cazibe Merkezleri Programı; Yatırım ve Üretim Destek Paketi, Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Çağrı Merkezi Destek Paketi, Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi olmak üzere 
4 destek paketinden oluşmakta. Buna 
göre; veri merkezi yeni yatırımları için asgari 5 bin metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942'ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması şartıyla çeşitli desteklerden ve teşviklerden faydalanabilecektir. 
Veri merkezi yatırım ve enerji destek paketi başlığı altında sıralanabilecek unsurlar; veri merkezi enerji desteği, fiber iletişim altyapısı desteği, yatırım ve üretim destek paketi kapsamındaki “yatırım yeri tahsis desteği” ile “faizsiz yatırım kredisi desteği” olarak sıralanabilir.” 


m————— 
YÜRÜRLÜĞE 
KONAN 
TEŞVİKLER VE 
TEDBİRLER 
PAKETİ İLE VERİ 
MERKEZLERİ 
DESTEKLENECEK, 


TEŞVİKLER PAKETİ GELİYOR 

BTK tarafından hazırlanan öneriler doğrultusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından veri merkezi sektörünün desteklenmesine yönelik olarak bir “Teşvikler ve Tedbirler” paketinin yürürlüğe konulduğunu belirten Sayan şunları söyledi: 


“Söz konusu Eylem Planı'nın “Politika, Mevzuat, Regülasyon” “Mali Hususlar” “Standardizasyon” ve “Tanıtım” eksenlerinde uygulanması planlanmaktadır. Bu kapsamda; veri merkezlerinin yükümlülüklerinin yer sağlayıcıların yükümlülüklerinden farklılaştırılması, fiber altyapının geliştirilmesi amacıyla Ulusal Genişbant Stratejisi'nin yayımlanması ve yürütülmesi, çeşitli vergi muafıyetleri getirilmesi, veri merkezi standartlarının yayımlanması, ve bu sektördeki oyuncuların denetlenmesi, sektörde güven tesis edilmesi yoluyla veri merkezlerinin sundukları hizmetlere olan talebin arttırılması, son olarak da yabancı oyuncuların da ülkemize çekilmesi için Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Invest in Turkey) ile ortak çalışmalar yürütülmesi gibi eylem adımları tanımlanmıştır. Bu teşvikler hem yer sağlayıcılık/veri merkezi sektörü hem de ülke ekonomimizin geleceği açısından son derece sevindirici gelişmelerdir. Ülkemizin tüm dünya tarafından cazip ve tercih edilen bir veri merkezi üssü olması için BTK olarak var gücümüzle çalıştığımızı buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum.” 


VERİ MERKEZLERİNİN ÖNEMİ 15 
TEMMUZ'DA BELLİ OLDU 

15 Temmuz işgal girişiminde 
elektronik haberleşme sektörünün altyapılarının hedef alınarak iletişim 
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15 TEMMUZ'DA 
TERÖRİSTLER ÖNCE 
VERİ MERKEZLERİNE 
SALDIRDI. 


w 


Dr.Ömer Fatih Sayan BTK olarak işbirliğinin sağlanması için tarafları bir araya getireceklerini söyledi. 


ağlarına müdahale edilerek, ülkenin iletişim karanlığına boğulmaya kalkışıldığını hatırlatan Sayan, “15 Temmuz işgal girişimi stratejik olarak sektörün ne derece önemli olduğunu, aynı zamanda da üst düzey güvenlikle korunması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu anlamda siz değerli yatırımcıların ve girişimcilerin bizim için her zaman ayrı önem taşıdığını belirtmek isterim. Kurum olarak en çok önem verdiğimiz alan olan siber güvenliğin ehemmiyetini geçtiğimiz 1,5 yıl 
bize bir kere daha göstermiştir. 15 
Temmuz işgal girişiminin hemen sonrasında, top ve tüfekle yapılan saldırıların yerini siber saldırıların aldığını, siber saldırılarda sayı ve büyüklük olarak artış yaşandığını, ayrıca nitelik olarak daha karmaşık saldırılar da yapıldığını gördük. Bu saldırıları, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve 


« 


1 e 
pe " 
— 


ilgili diğer paydaşlarımızla birlikte savuşturduk” şeklinde konuştu. 


GÜVENLİK İÇİN İŞ BİRLİĞİ ŞART 

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte yasadışı içeriklerin de yaygınlaştığını vurgulayan Sayan, “Müstehcenlik, fuhuş, cinsel istismar, ülke kaynaklarını sömüren yasadışı kumar siteleri, intihara yönlendirme, zararlı yazılımlar yoluyla fıdye isteme, siber zorbalık ve benzer suçlar internet ortamında maalesef kendisine geniş yer bulabilmektedir. Siz değerli katılımcıların, vatandaşlarımız ve ülkemiz menfaatleri konusunda hassasiyet sahibi olduğuna inanıyorum. 
Geliştirilecek çeşitli mekanizmalar ile hem yasadışı içeriklerle mücadelede hem de sorunlarının çözümünde sizlerle daha etkin bir iş birliği yapılması hususunda Kurum olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyorum” 


ifadelerini kullandı. 

BTK'nın öncelikli ve stratejik konusunun, ulusal siber güvenliğin sağlanması olduğunu belirten Sayan şöyle konuştu: “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanunda yer sağlayıcı; “hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Kanun'un 5.'inci maddesinde yer alan “yer sağlayıcının yükümlülükleri” açık ve ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Yer sağlayıcılar kendilerine bildirim yapılması halinde, Kanun'un 8. ve 
9. maddeleri kapsamında hukuka aykırı içeriği çıkarmak zorundadırlar. 
Bu yükümlülük aslında en başta bahsettiğim, internet ortamında yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele açısından yer sağlayıcıların 


30 


ne denli önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. 2014 değişiklikleri ile birlikte artık yer sağlayıcılar, Kurum olarak bizim talep ettiğimiz bilgileri talep ettiğimiz şekilde bize teslim etmekle ve Kurum olarak bizim bildirdiğimiz tedbirleri almakla yükümlü hale gelmişlerdir. Ayrıca, yer sağladığı hizmetlere ilişkin 

trafık bilgilerini saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak 5651 sayılı Kanunun yer sağlayıcılara yüklediği yükümlülüklerdir.” 

Sayan, Kanunda ayrıca düzenlenmeyen veri merkezlerini BTK olarak Kanunun uygulanması bağlamında yer sağlayıcı kavramının bir parçası olarak değerlendirdiklerini, dolayısıyla veri merkezlerinin, bu Kanun'un internet ortamında işlenen belirli suçlarla mücadele etme amacı doğrultusunda, uyar-kaldır yöntemiyle 


hukuka aykırı içeriğin yayından 


çıkarılması veya bu içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanması hususlarında yükümlülükleri bulunduğunu vurguladı. 

BTK'ya çeşitli vesilelerle, veri merkezlerinin yer sağlayıcısından farklı olduğu ve 5651 sayılı Kanun ile belirlenen yükümlülüklerde bu farkı ortaya koyacak şekilde değişiklik yapılması gerektiği şeklinde taleplerin geldiğini anlatan Sayan şunları söyledi: “Veri merkezlerince sunulan hizmetler ve yapılan işin niteliği ve özellikleri dikkate alınarak bu sektörün büyümesine engel olmayacak şekilde bu yükümlülüklerin farklılaştırılabilmesine yine aynı Kanun imkân sağlamaktadır. 

Nitekim 6/2/2014 tarihli ve 6518 
Sayılı Kanun'un 88 inci maddesi 

ile değiştirilerek 5651 sayılı Kanun'un 5 inci maddesine eklenen 
4 üncü fıkra ile; “Yer sağlayıcılar, 
yönetmelikle belirlenecek usul ve 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esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir 

ve hak ve yükümlülükleri 

itibarıyla farklılaştırılabilirler.” 
hükmü getirilmiştir. Böylece, 

bir tür yer sağlayıcı olan veri merkezlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak, imkân ve kısıtlarına göre hak ve yükümlülüklerinin farklılaştırılabilmesinin yolu açılmış ve veri merkezleri yanında diğer 

yer sağlayıcı türleri için de gerekli olan mevzuat esnekliği sağlanmıştır. 
Dolayısıyla; 5651 sayılı Kanun'da herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek görülmeden, bir tür yer sağlayıcı olarak değerlendirilebilecek olan veri merkezleri, teşvik politikalarını da destekleyecek şekilde yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilecek sınıflandırma ve farklılaştırılmış hak ve yükümlülükler ile mevcut sorunların çözülebileceği görülmektedir.” 
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ARAÇ SİCİL VE 


TESCİL İŞLEMLERİNİN 
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNE 


DEVİR TÖRENİ 
31O0CAK 2018 


N 


4İGİNE 


Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Vali Selami Altınok ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar imza töreninde. 


Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Vali Selami Altınok ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar'ın katılımı ile gerçekleştirilen ARTES projesinin tanıtım toplantısında ilk araç tescil işlemi de Ankara Noteri ve Noter Odası Başkanı Lütfullah Ulugün tarafından yapıldı. 

Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için emin adımlarla ilerlediği bu yolda Türkiye Noterler Birliği (INB) de gösterdiği gelişme hamleleri ile işlemleri daha kolay, daha hızlı ve en önemlisi güvenli şekilde yaparak vatandaşlara ciddi kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. 
TNB'nin bu hamlelerinden en yenisi ise hükümetimizin 180 günlük eylem planı kapsamında ki Araç Tescil Sistemi (ARTES) projesi oldu. 

ARTES projesinin tanıtımı, 31 
Ocak Çarşamba günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel 


İN GE 


BUNDAN SONDA 
İŞLEMLER DAHA 
KOLAY, 
DAHA HIZLI VE EN 
ÖNEMLİSİ GÜVENLİ 
ŞEKİLDE 
YAPILACAK 


Müdürü Vali Selami Altınok ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar'ın katılımı ile gerçekleştirildi. 

Emniyet Genel Müdürü Vali Selami Altınok, “Son yıllarda araç satışlarının artması ve Emniyet Genel Müdürlükleri'nde görevli ekiplerin bu konuda büyük vakitler harcaması sebebiyle ARTES projesinin Türkiye Noterler Birliği tarafından yürütülmesi hem vatandaşın hem 


de emniyet güçlerimizin zamandan tasarruf etmesine katkı sağlayacak” 


dedi. 


TASARRUF ÖNDE GELİYOR 

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, “TNB olarak ülkemize katkı sağlamak ve 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemek için çalışmaktayız. 1985 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz 2'inci el araç devirlerinin artık 1 Şubat 2018 itibari ile tescillerini de gerçekleştireceğiz. Bu projenin başlaması ile vatandaşlarımız hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilecek. Ayrıca tescil şubelerinde görev yapan polislerimiz de vatandaşımızın güvenliği için sahada daha aktif rol alacak” dedi. 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 
“ARTES projesi hükümetimizin 180 
günlük eylem planı kapsamında 1 
Şubat 2018 tarihi ile Türkiye Noterler Birliği'ne bağlı Noterlikler tarafından gerçekleştirilecek. Hükümetimiz her 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zaman vatandaşlarımızı düşünerek hareket ediyor. ARTES de bu kapsamda ortaya çıkan bir projedir. Türkiye Noterler Birliği bugüne kadar önemli hizmetlere imza attığı için ARTES projesinde de önemli bir katkı sağlayacaklarına inancım tamdır” dedi. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İş gücü, para ve zaman tasarrufunun yani verimliliğin büyük önem taşıdığı dijital bir çağdayız. Bizler de hayata geçirdiğimiz projeler ile çağa ayak uydurmak ve vatandaşa katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı her zaman sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın sonuçlarından birisi de ARTES projesidir. Hem zaman hem de paradan tasarruf sağlayacak olan yeni sistem, TNB tarafından anında ve tek noktada yapılabilecek. Bu noktada Noterlerimize büyük bir yük düşüyor ve bunu da başaracaklarına eminim” dedi. 


ARTES İLE VATANDAŞLAR 116 TL DAHA AZ ÖDEYECEK 

Hayata geçirilen ARTES projesi kapsamında, bugüne dek Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sayıları 615 ile sınırlı olan tescil bürolarından birisine giderek gerçekleştirilen araç sicil ve tescil işlemleri artık Türkiye'nin dört bir yanında yer alan 1931 Noterlikte yapılabilecek. Vatandaşlar, herhangi bir Noterliğe giderek, anında, tek noktada ve daha az ücret ödeyerek tüm işlemleri halledebilecek. Emniyet Müdürlükleri'nde gerçekleştirilen sistemde, araç tescili sırasında, Motorlu Araç Trafık Belgesi, Motorlu Araç Tescil Belgesi ve posta ücretiyle birlikte 251 TL olan ücret, ARTES projesi kapsamında vatandaşlara 116 TL tasarruf sağlayacak. 
Tescil işlemlerinde Noterliklerin görevlendirilmesi ile beraber, ilk adım olarak Motorlu Araç Trafık Belgesi kullanımdan kaldırılırken, tescil belgesi anında Noterliklerde teslim edilebilecek ve bu da posta masrafını ortadan kaldıracak. Böylece vatandaşlar, tescil işlemleri için daha az ödeyerek daha hızlı hizmet alabilecek. Yeni sistem ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün üzerindeki yük de azaltılmış olacak ve 
tescil şubelerinde görevli olan 3000 
güvenlik görevlisi, vatandaşların güvenliği ve huzuru için sahada daha 


aktif bir şekilde görev alabilecek. 


DOĞUMDAN ÖLÜME HER ŞEYİ KAPSAYACAK 
ARTES projesi, Noterliklerce 


satışı yapılan ikinci el araçların tescil işlemlerinin de aynı anda Noterliklerde yapılması ile başlayacak. Önceden 

araç sahipleri, ikinci el araçlarının satışını Noterliklerde yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tescil belgelerinin adreslerine gönderilmesine kadar geçici belge ile araçlarını kullanıyorlardı. Araç üzerinde yapılan bir değişikliğin tescil belgesinin düzenlemesi ise bir günden fazla zaman alıyordu. 

ARTES ile devir veya değişiklik işlemi bittiği an, ilgili Noterlikte araç tescil belgesi düzenlenebiliyor ve anında aracın sahibine teslim edilebiliyor. Bu sayede vatandaşlar, tescil belgelerinin gelmesi için posta beklemiyor. Bunun yanı sıra, sıfır araçların tescil işlemleri de, ikinci el araçlarda olduğu gibi, Noterliklerde yapılabiliyor. Vatandaşlara katma değer sağlayan yeni sistemde, çok yakın gelecekte bayiler üzerinden yapılan ilk kayıt işlemleri de ARTES bünyesine dâhil edilebilecek. Böylece araçların satışından, hurdaya ayrılmasına kadar olan bütün tescil işlemleri hukuki güvenliği sağlama görevi bulunan Noterlikler tarafından yapılabilecek, siciller ise TNB tarafından kayıt altında tutulacak. 

Sistem verilerinin tamamının devletin kurumsal yapısı içerisinde faaliyet gösteren TNB veri tabanına 
geçmesiyle birlikte Türkiye'nin 180 
günlük eylem planlarından birisi daha tamamlanmış olacak. ARTES projesi hem araç alan hem de satan için büyük 


kolaylıklar sağlayacak. 


ŞA 
YENİ SİSTEM İLE 
VATANDAŞLAR ESKİYE 
KIYASLA 116 TL DAHA 
AZ ÖDEYECEK 
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E-TICARETE pi ai 4 Za ii 
DA M G AS i ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile birlikte yürütülecek 
“Güven Damgası 
Protokolünün imza töreninde konuşan 


Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, e-ticaretin 


E-Ticarette Güven Damgası Protokolü, Gümrük ve KOBiilerin pazaml yene ank 

Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı M. Rifat markalaşmalarında etkili olacağını 

Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı (“ile getirdi. Tüfenkci, şöyle devam etti: “e-ticaretin, KOBİ'ler özelinde 


Cenap Aşcı'nın katıldığı tören ile imzalandı. bakıldığında sunduğu fırsatlar daha da ön plana çıkmakta, e-ticaretin etkin işleyişi için güven olmazsa olmaz bir şarttır. TÜİK verilerine bakıldığında tüketicilerin yüzde 45'inin gizlilik 

ve güvenlik kaygıları sebebiyle internetten alışveriş yapmadıkları anlaşılıyor. Bu kapsamda yurtdışı örnekleri araştırıldı.” Bakan Tüfenkci, güven damgası uygulamasının vatandaşların güvensizliğini 

ortadan kaldırarak e-ticaret hacminin artırılmasında önemli rol oynayacağını kaydetti. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, güven damgasının daha güvenli bir ortamda alışveriş yapılmasını sağlayacağını belirterek, “Tebliğde belirlenen standartlara sahip e-ticaret siteleri, TOBB'a başvurarak, güvenli ve standartlara uygun bir site olduklarını belgeleyebilecekler” dedi. 

Törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, imzalanan protokolle TOBB'un Gümrük ve Ticaret Bakanlığından aldığı yetkiyle, Türkiye'deki e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başlayacağını 


söyledi. 
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SANAL ORTAMDAKİ TİCARETE OLAN GÜVENİLİRLİK ARTACAK 

Bakan Tüfenkci'ye e-ticaret konusuna verdiği önem ve bu görevi TOBB'a verdiği için teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, “Bu protokolle birlikte e-ticaretin çok daha hızlı büyüyeceği yeni bir döneme gireceğiz. Sektörün büyümesi artacak. Çünkü güven damgası, daha güvenli bir ortamda alışveriş yapılmasını sağlayacak. 
Tebliğde belirlenen standartlara sahip e-ticaret siteleri, TOBB'a başvurarak, güvenli ve standartlara uygun bir site olduklarını belgeleyebilecekler” dedi. 

Türkiye'de perakende ticaret içinde, e-ticaretin payının yüzde 3,5 olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, dünya ortalamasının yüzde 8-9 arasında olduğunu ve hedeflerinin e-ticaretin payını en azından ikiye katlamak olduğunu vurguladı. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, karşılarına çıkan pek çok zorluğu da ortadan kaldırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Sayın Bakanımızın talimatıyla, e-ticaret üzerinden yurtdışına satılan malların iadesindeki gümrük prosedürleri önemli ölçüde azaldı. Bu adım, sınır ötesi e-ticaretin gelişmesine ve Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini yakalamasına da büyük katkı sağlayacaktır. Hem geleneksel ticaretin hem de e-ticaretin gelişmesine liderlik eden sayın Bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına özel sektörümüzün şükranlarını sunuyorum. 
Bizde Bakanımızdan aldığımız güçle ve destekle, Anadolu'yu karış karış dolaşıyor ve e-ticareti anlatıyoruz. 
Bugüne kadar 29 ilimizde, 50 bin 


ELEKTRONİK 
TİCARETE OLAN 
GÜVENİN ARTMASI 
İÇİN DEVLET 
GÜVENLİ İNTERNET 
ALANLARINA 
DAMGAYLA DESEK 
VERİYOR. 


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 


Tüfenkci, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı 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Si 


KOBİ'ye, e-ticaretin nasıl yapılacağını ve faydalarını anlattık” dedi. 

KOBİ'lere özellikle 2 mesajı verdiklerini anlatan TOBB Başkanı şunları söyledi: “Birincisi, e-ticarete girmemek, dünyanın en kalabalık caddesindeki köşe başı mağazayı kapalı tutmak gibidir. İkincisi, e-ticaretin büyümesinden şikayet etmeyin, büyüyen pastadan pay almak için harekete geçin. Binlerce farklı ürünü, kaliteli ve uygun fıyata üretme kabiliyetimizin üzerine, e-ticareti etkin kullanmayı da ekleyebilirsek, Türkiye çok daha hızla zenginleşecektir. 
E-ticaret, özellikle Anadolu'nun kalkınması için eşsiz bir fırsattır. 
Anadolu'daki KOBİ'yle, İstanbul'daki 


KOBİ'nin erişebildiği Pazar, e-ticaret sayesinde eşitlenmiştir. Büyük şehirler dışındaki KOBİ'lerin erişebildikleri pazarın büyümesi, bölgesel kalkınmayı da destekleyecektir” 

Hisarcıklıoğlu, Güven Damgası'nın e-ticaret pazarını büyütmek için çok önemli bir adım olduğunu ifade etti. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de dünyada ve Türkiye'de e-ticaret sektörünün çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü dile getirdi. 

Elektronik ticaretin coğrafı sınırları ortadan kaldırarak, geleneksel ticaret anlayışını değiştirdiğine işaret eden Tüfenkci, yeni döneme adapte olmanın öneminde değindi. Tüfenkci, e-ticaretin işletmelerin doğru tüketiciye hızlı 


bir şekilde ulaşabilmesi için en etkin yöntem olduğunu belirterek, e-ticaretle işletmelerin daha geniş kitlelere, düşük maliyetlerle daha etkin bir hizmet sunabildiğini kaydetti. 

E-ticaretin KOBİ'lerin pazarda yer edinerek markalaşmalarında etkili olacağını dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti: “e-ticaretin, KOBİ'ler özelinde bakıldığında sunduğu fırsatlar daha da ön plana çıkmaktadır. e-ticaretin etkin işleyişi için güven olmazsa olmaz bir şarttır. TÜİK verilerine bakıldığında tüketicilerin yüzde 45'inin gizlilik ve güvenlik kaygıları sebebiyle internetten alışveriş yapmadıkları anlaşılıyor. 

Bu kapsamda Bakanlığımızca ilgili kurum ve kuruluşlarla çok sayıda 


CC vw | CM» 


ELEKTRONİK TİCARETE VERİLEN DESTEK TÜM SEKTÖRLERE YARASA DA EN ÇOK KOBİ'LERE YARAYACAK 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toplantı gerçekleştirilerek ve yurt dışı örnekleri araştırıldı. Hazırladığımız “Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ” 6 Haziran 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.” 

Konuşmaların ardından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Güven Damgası Protokolü”nü imzaladı. 


E-TİCARET SİTELERİ BU DAMGA İLE FARKLILAŞACAK 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bundan böyle e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başlayacaklarını, böylece e-ticaretin çok daha hızla büyüyeceği bir döneme geçileceğini söyledi. 
Hedeflerinin Türkiye'de e-ticaretin payını en az ikiye katlamak olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lere e-ticaretin büyüyen pazarından pay almaları için harekete geçmeleri mesajını verdiklerini belirtti. 
Hisarcıklıoğlu, “e-ticaret, özellikle Anadolu'nun kalkınması için eşsiz bir fırsat. Büyük şehirler dışındaki KOBİ'lerin de erişebildikleri pazarın büyümesi, bölgesel kalkınmayı da 


Güven damgasının vereceği itici güçten etkilenecek tüm kesimler imza toplantısında bir araya geldi. 


destekleyecek. Güven damgası, e-ticaret pazarını büyütmek için çok önemli 

bir adım” dedi. Son dönemde sanal çiftlik oyunlarıyla gündeme gelen ve saadet zinciri olarak bilinen piramit sistemler, vatandaşların mağdur olmasına yol açarken, bu konudaki şikayetler arttı. Bu tür uygulamalar için yasal düzenleme yapılacağını açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bakanlık olarak talimat verdik. Adam, “100 lira yatırıp 
2 kişi daha getirin ben size 100 lira 
veriyorum” diyorsa, bu gerçek bir mal satışını yansıtmıyor demektir. Burada esasında bir ayrım var ama detayda yakınlaştırarak satış yapanlarda bakanlığımız çalışıyor” dedi. Tüfenkci, şöyle konuştu: “Düzenleme yaptık. 
Ticari faaliyette bulunan internet siteleri bakanlığımıza bildirim yapmak zorunda. Bunları artık izleyebileceğiz. 
Sanal alemde, gerçeği yanıltarak yapılan bir ticaret var. Burada gerçek mal 

alım satımı yok. Tamamen tüketiciyi aldatmaya yönelik. Ticarette aynı muadildeki ürünlerde kazanacağınız kâr marjları belli. Sıfır maliyetle üretseniz bile onun piyasa satış fıyatı var. Onun üzerinde satmanız mümkün 


değil” dedi. 


İN GE 
TİCARİ FAALİYETTE 
BULUNAN İNTERNET 
SİTELERİ BAKANLIĞA 

BİLDİRİM YAPMAK 
ZORUNDA. 
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TÜRKİYE'YE 


ANDROİD KATKISI 


Google ve Türkiye Girişimcilik Vakfı öncülüğünde BTK, General Mobile ve Türk Hava Yolları'nın desteğiyle düzenlenen Android Akademi programına katılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, akademik ilerleyişlerde ekip çalışmalarının önemine dikkat çekti. 


Mobil girişim projelerinin ödüllendirildiği Android Akademi programının “Demo Günü” etkinliğinde konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, programın amacının üniversitelerin yazılım bölümünde okuyan veya teknoloji konusunda kendine güvenen girişimcilik ruhuna sahip öğrencilere yönelik bir çalışma yapmak olarak açıkladı. 

Bu akademi ile Android teknolojisini kullanarak toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üretmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Sayan, “Android teknoloji, Pek çok değişik sektördeki farklı amaçlara sahip çok sayıdaki kişi, grup ve organizasyon tarafından ortaya konulan yeniliklerden temayüz etmiş girift bir teknolojidir. Aslında sayısal teknolojilerin hepsi için bu durum söz konusudur. Bu manada sayısal teknolojileri ekip veya takım teknolojileri olarak adlandırmak sanırım yanlış olmaz. Wozniak olmadan Steve Jobs ve Apple da olmazdı, Sergey 


Brin olmadan Larry page ve Google ortaya çıkamazdı. Bu manada akademinin kişisel değil de ekipler şeklinde organize edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Günümüzde veri işleme ve depolama teknolojilerindeki gelişmelerle üretilen verinin geldiği noktaya vurgu yapan Sayan, “Elimizdeki veri miktarı ve bunu işleme hızı bundan önce aklımıza dahi gelmeyen yeniliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu minvaldeki bir paradigma değişimi hemen her alanda yenilikleri de beraberinde getirmektedir. Bilgi devrimi olarak adlandırılabilecek bu dönemin henüz çok başlarında olmamıza rağmen devrimin etkileri şimdiden hayatımızın birçok yönünü etkilemeye başlamıştır. Birkaç yıl öncesine kadar mümkün olmayan DNA haritasının hastalıklarla ilgili olduğu bilinen kısımlarının çıkarılması artık silikon vadisinde yeni ortaya çıkmaya başlayan fırmalar tarafından birkaç bin dolara gerçekleştirilebilmektedir” şeklinde konuştu. 
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ANDROİD İLE 
YAPILACAK 
YENİ DÖNEM 
UYGULAMALARINDA 
EĞİTİM KONULARI 


ON PLANA 
ÇIKACAK, 
İNTERNETİN BÜYÜME Hızı BAŞ DÖNDÜRÜYOR Bösteriyor. Ülkemizde de hükümetlerimizin İnternetin ortaya çıktığı günden bu yana politikaları doğrultusunda son 10 yılda e-devlet 

büyüleyici bir şekilde geliştiğini söyleyen Sayan, sistemine 200 milyon TLlik yatırım yapılmıştır. 

İnternet, dijital vatandaş kavramını ortaya Bugün, e-devlet sisteminin aylık giriş sayısı 117 
çıkarmış, yeni neslin dijital yerliler olarak milyona ulaşmış olup, 16 milyon kişi de e-devlet adlandırılmasına ve bu teknolojinin içerisinde sistemini aktif olar, ak kullanmaktadır Bu 

Üyüyen bir jenerasyonun oluşmasına da yol çerçevede, Kurum olarak da e-devlet üzerinden açmıştır. Bu çağda yaşayan insanların geçmiş 13 hizmet sunduğumuzun altını çizmek 

uşaklardan en büyük farkı, bilgi teknolojileri 1 Mi yOrtm ve iletişim Sağı içerisinde tamamen farklı bir HEME 

akış açısı edinerek kendilerine yer bulmaya TEKNOLOJİ EĞİTİM KONULARI ARTACAK 

aşlamalarıdır. Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki sanayi dallarını, ticari hayatı ve günlük ilerlemenin getirdiği fırsatlara da değinen 

ayatımızı dönüştürmeye devam ediyor. Bu Başkan Sayan, Andr vid Akademi gibi projelerle 

önüşümün Yaşandığı alanlardan biri de uygulamaların Sayısını arttıracaklarına dikkat vatandaşların devlet ile ilişkilerdir” ifadelerini çekti, Sayan konuşmasında, “Elektronik kullandı, haberleşme teknolojileri bugün dikey sektörler 

İnternetin ortaya çıkmasıyla birlikte açısından rekabeti artıracak ve paradigma 

e-devlet olarak adlandırdığımız bu yöntemle değişimine sebep olacak pek çok farklı geleneksel bürokratik yöntemlerin daha hızlı unsuru beraberinde getirecektir. Bu nedenle çözüleceğini ifade eden Sayan sözlerine şöyle G'nin daha önceki nesillerden farklı olarak devam etti: “Gerçekten de çevrimiçi hizmetler, değerlendirilmesi gerekiyor” dedi. 
devlet kurumları açısından bilginin dağıtım İlk otonom araçlar için verilen tarihlerin maliyetlerini düşürüyor, üretim ve bilgi erişim 2020 olduğunu hatırlatan Başkan Sayan, arasındaki gecikmeyi ortadan kaldırıyor. Aynı konuşmasında “Akıllı ulaşım teknolojileri ilk zamanda halk açısından kamu hizmetleri bakışta sanıldığı gibi konfor talebinden değil daha verimli ve şeffaf hale gelirken kamu emniyet ihtiyacından yola çıkıyor Çünkü pek yönetimi açısından da e-devlet, hükümeti daha çok Istatistiğe göre trafik kazaları #90'lara 

ızlı çalışan ve kullanıcılar için daha uygun varan oranda insan hatalarından kaynaklanıyor. 
iletişim seçenekleri vasıtasıyla halka daha Başta otonom araçlar olmak üzere akıllı ulaşım duyarlı bir konuma yükseltiyor. Nitekim kamu teknolojileri hata Payını en aza indirerek 

urumlarının daha kapsayıcı, etkili hesap yaşamları kur tarmayı ve gereksiz kaynak verebilir ve şeffaf olmasını sağlamak için pek tüketimini kısmamızı sağlayacak” sözlerine yer çok ülke e-devlet hizmetlerini geliştirmeye çaba verdi, 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YAZILIM 


TEKNOLOJİYİ İLETİŞİM GÜÇLENDİRİYOR İletişim altyapısının sayısal toplumun ve ekonominin omurgası olduğunu dikkat çeken Sayan, “Ülkemizin umudu gençlerimizin ortaya koyacağı tüm yenilikler ve uygulamalar da ileri bir iletişim altyapısına duyulan ihtiyaca çözüm ve katkı sağlayacaktır. Veriyi hızlı ve etkin bir şekilde gönderebilecek gelişmiş bir iletişim altyapısına sahip olmadan, bu alanda herhangi bir yenilik ortaya koyamayız. Türkiye'nin iletişim altyapısının düzenlenmesinden sorumlu Kurum olarak bu sorumluluğumuzun farkındayız. Siz genç müteşebbislerimizin ortaya koyacakları her türlü yeniliğin veri üretme, depolama, taşıma ve işleme süreçlerinde herhangi bir sınırlamayla karşılaşmaması en önemli 


önceliklerimizden biri” çağrısında bulundu. 

Sayısal teknolojilerin demokratik toplumlarda gelişim gösterdiğini dile getiren Başkan Sayan, “Teknolojilerin bireyselleşmesiyle birlikte küreselleşen dünyada artık yeterli bilgi ve beceriye sahip her birey dünyanın herhangi bir yerinde iş bulabilir, ticaret yapabilir ya da bulduğu yenilikleri geliştirerek yayabilir. Android gibi dünyanın her yerindeki milyarlarca cihazda bulunan işletim sistemleri ile ortaya konulan yenilikleri dünyanın her tarafına yayabilmek artık çok kolay. Sayısal teknolojilerin omurgası sayılacak internet teknolojileri tek bir şahıs tarafından geliştirilen ve önceden tasarlanmış bir rotada gelişen bir teknoloji olmamıştır.” ifadelerini 


kullandı. 


——ş—ğş——çyçş 


SAN FRANCISCO 
GİRİŞİMCİLİK 
EKOSİSTEMİ GEZİSİ 
ANDRODCİLERİ 
BEKLİYOR. 


Android Akademi programı kapsamında ilk üçe giren proje ekipleri San Francisco'da Girişimcilik Ekosistemi Gezisi'nin yanı sıra, devamlı mentorluk desteği almaya hak kazanacak. İlk üçe girenlerin ilerleyen saatlerde açıklanması beklenirken, Android Akademi ekiplere, uygulamalarını daha da geliştirmelerine yönelik destek sağlamaya devam 


edecek. 
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FREEDOM 
EBCROW 
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SİBER 


DEVRİYELERE 
İHTİYACI VAR 


İnternet üzerinden her geçen gün daha fazla şekile yapılan kripto kaçakçılığın önüne geçebilmek 

için siber dünyanın iz bırakılmayan tarafının da kontrol altına alınması gerektiğini belirten Prof. 
Dr. Sevil Atasoy, bilinmeyen tehlikelere dikkat ilke ii 


Prof. Dr. Sevil Atasoy 


Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 


Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) Üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy, uluslararası suç örgütlerinin, internetin “darknet” bir başka deyişle “karanlık net” ya da “derin net” olarak tanımlanan kısımlarındaki ticari faaliyetlerini giderek artırdıklarını ifade etti. 

Bu durumun toplumun, özellikle sosyal medyaya erişimi, dolayısıyla bilgi edinme gücü yüksek ve yeni teknolojileri uygulamaya yatkın olduğu bilinen gençlerimizin sağlığı ve güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. 
Sevil Atasoy, şunları söyledi: “Son verilere göre, yasa dışı ürün ve hizmet alış verişi için geniş kapsamlı, üstelik kimlik bilgilerinin gizlenebildiği bir platform özelliğini taşıyan kripto ya da darknet-piyasalarının yaklaşık üçte ikisini uyuşturucu ticareti oluşturuyor. 
Küresel uyuşturucu kaçakçılığı içindeki oranı şimdilik 9 45'ler dolayında olmakla birlikte, kripto piyasaların hacmi her geçen gün artıyor ve bir 


kaç yıl içinde yasa dışı uyuşturucu ve sentezlerine gerekli öncül kimyasalların ticaretinin tümüyle bu mecraya kayacağı öngörülüyor.” 


AYNI ÖRGÜT, FARKLI ÜLKELERDE FAALİYETTE 

Aynı örgütün, farklı ülkelerde ve birden fazla servis sağlayıcı üzerinden yasa dışı faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Pazarın niteliği dinamik, bir başka deyişle kısa bir süreliğine açılıyor ve yakalanma tehlikesi karşısında kapatılıyor. Posta ve paket taşımacılığı hizmeti verenlerin sayısı hızla artıyor. Evvelce rastlanmayan ödeme ve teslimat yolları ortaya çıkıyor, ayrıca GPS destekli uygulamalar bu amaca hizmet ediyor. Bu yüzden darknet ortamında faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele istenen sonucu veremiyor” dedi. 

“Kripto kaçakçıları suç sonrası yakalama gayretlerimize ek olarak, suçu öngörmeye ve işlenmeden durdurmaya yönelik siber güvenlik çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor” uyarısında bulunan Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Nitekim, Temmuz 2017'de iki büyük darknet piyasası, Alphabay ve Hansa çökertildiği halde, bir kaç ay içinde yeniden faaliyete geçebildiler” dedi. 

Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Güvenlik birimlerinin uluslararası işbirliği ve istihbarat paylaşımının yanı sıra, sibersuç soruşturması yürütecek profesyonel sayımızı arttırmak ve sürekli bilgisini güncellemek, ayrıca gönüllü gençlerimizden anonim olarak bilgi aktarabilecekleri darknet timleri, bir başka deyişle “siber devriyeler” 


oluşturmak gerekiyor. 
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GÜVENLİK 


KİŞİSEL VERİLERİMİZ BUHARLAŞACAK 


Kişisel verilerin yönetiminde yeni bir döneme girilirken KPMG Türkiye Şirket Ortağı Av. Onur Küçük veri işleyen veya barındıran kurumları yönetmelik gereği uyardı. 


ilgi teknolojilerinin gelişmesiyle her gün | milyonlarca noktada depolanan kişisel verilere | ulaşım kolaylaşınca, veri güvenliğini korumaya yönelik düzenlemelere hız verildi. Ekim ayı sonunda Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik 1 Ocak 2018'den itibaren kişisel veri bulunduran her kurumun hayatını değiştirecek. 

KPMG Türkiye Şirket Ortağı Av. Onur Küçük, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'in 1 Ocak 2018 itibarı ile yürürlüğe gireceğini belirtti. Küçük, “1,5 ay sonra, gerçek | kişilere ait kişisel veri bulunduran tüm kamu ve özel 


kurumlar, bulundurdukları kişisel verileri, silme, yok etme 

veya anonim hale getirme yükümlülüklerinin ortaya çıktığı K tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde bu verileri Mm, N , silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek zorunda, aksi 


halde TCK uyarınca cezai işlem uygulanacak” uyarısında k « JUL. a bulundu. Aa. 
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Onur Küçük, “Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 4'üncü maddesi, kişisel verilerin ilgili mevzuatta süre belirtilmesi halinde, söz konusu süre boyunca saklanmasını öngörüyor. İlgili mevzuatta süre öngörülmemiş olması halinde ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerektiği kadar saklanabilir. 
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların tamamı ortadan kalktığında, kurumlar bu verileri kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine silmeli, yok etmeli ya da anonim hale getirmeli” 


dedi. 


HAPİS CEZASI BİLE SÖZ KONUSU OLABİLİR Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm bilgilerin kişisel veri” olarak değerlendirildiğini vurgulayan Küçük, şöyle devam etti: “Kişinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi gibi kimlik bilgileri kişisel veridir. Ancak telefon numarasından pasaport numarasına, taşıt plakasından sosyal güvenlik numarasına, parmak izinden IP adresine kadar günlük hayatın her aşamasında kayıt altına alınan bilgiler de kişisel veri kapsamında düşünülmeli. Düzenleme gereği, bu tür verileri kayıt altında tutan kurum ve kuruluşlar verileri periyodik olarak silecek, yok edecek veya anonim hale getirecek. Kurumlar, verilerin silindiğine, yok edildiğine veya anonim hale getirildiğine ilişkin kayıtları üç yıl muhafaza edecek. 
Burada kişisel verilerin yok edilmesi, bu verilerin hiç kimse için hiçbir şekilde 


> 


ŞUBAT 2018 


KPMG Türkiye Şirket Ortağı 
Av. Onur Küçük 


erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini tanımlıyor.” 

Kişisel veriyi korumayı amaçlayan imha süreçlerinin hukuki ve teknik önlemler alınarak ve sistemler kurularak yönetilmesi gerektiğini ifade eden Küçük, “Aksi halde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) öngörülen hapis cezasını içeren müeyyidelerle karşı karşıya kalınabilir. KVKK'nın 17'nci maddesi ve TCK'nın 138'inci maddesi; kanunla belirlenen sürelerin geçmesine rağmen verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanların, görevlerini yapmadıkları takdirde bir yıldan iki yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyor” diye konuştu. 
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San Andreas 


Amerika ve Türkiye'nin en büyük deprem fay hatları iki ülkenin en önemli Fayı (SAF) deprem araştırma kurumları tarafından karşılaştırmalı olarak incelenmeye 

başlanıyor. Bu proje kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ve Massachusetts 

Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzun soluklu bir iş birliğine gidiyor. 


oğaziçi Üniversitesi ve araştırma projesinde, iki ülkeden Massachusetts Teknoloji bilim insanları deprem fay hatları Enstitüsü (MIT), ABD ve incelemelerinden elde ettikleri veri ve Türkiye için en önemli bulgularını karşılıklı paylaşarak deprem güncel deprem tehlikesi olayını anlamak için küresel boyutta taşıyan San Andreas Fayı (SAF) ile modeller oluşturmayı amaçlıyor. 
Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde Amerika'daki San Andreas Fayı bilimsel araştırma yapmak üzere iş ve Türkiye'deki Kuzey Anadolu Fayı, birliği yapacak. MIT Bilim ve Teknoloji O her iki ülkenin yüzde 40'ından fazla Girişimleri Çekirdek Fonu'nun bir bölgede sosyal yaşam ve ekonomi (MIT MISTT) destek verdiği bilimsel açısından büyük risk taşıması gibi 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DEPREM KONUSUNDA 
DÜNYANIN EN 
AKTİF FAYLARININ 
ÜNİVERSİTELERİ BİR 
ARAYA GELİYOR. 


benzer özellikler taşıyor. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), ABD ve Türkiye için en önemli ve güncel deprem tehlikesi taşıyan San Andreas Fayı (SAF) ve Kuzey Anadolu Fayı (KAP) üzerinde bilimsel araştırma yapmak üzere iş birliği yapacak. MIT Bilim ve Teknoloji Girişimleri Çekirdek Fonu'nun (MIT MISTT) 2017 — 2018 akademin döneminde destek verdiği beş projeden biri olan bilimsel araştırma projesinde, iki ülkeden bilim insanları deprem fay hatları incelemelerinden elde ettikleri veri ve bulgularını karşılıklı paylaşarak deprem olayını anlamak için küresel boyutta modeller oluşturmayı amaçlıyor. İki ülkedeki Kuzey Anadolu ve San Andreas Fay hatlarının geniş ve karmaşık davranışını anlamak için uzun dönemli davranışlarının inceleneceği araştırmada sismolojik, jeodezik ve jeolojik olarak incelemeler yapılacak. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Ergintav ve MIT'den Prof. Reilingerat'ın ortak projesi olan ve “NAF-SAF Seed” projesi 


olarak adlandırılan çalışmaya ayrıca Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. 
Hayrullah Karabulut ve Doç. Dr. Özgün Konca da destek veriyor. 


BENZER FAY HATLARI 

Her iki fay hattı da iki ülkenin yüzde 40'ından daha büyük bir kısmında büyük risk oluşturuyor. 

Proje hakkında bilgi veren Prof. 
Dr. Semih Ergintav, San Andreas (SAP) ve Kuzey Anadolu (KAF) fay hatlarının pek çok ortak özelliğe sahip olduğunu, her iki fayın iki ülkenin de yüzde 40'dan büyük bir kısımda sosyal yaşam ve ekonomi açısından büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti. 
Ergintav, “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanları olarak iki ülkedeki fay hatları üzerinde ortak araştırmalar gerçekleştireceğiz. Bu noktadaki en büyük kaynağımız her iki fay hattının pek çok ortak özelliğe sahip olması. Kuzey Anadolu ve San Andreas fay hatları, kıtasal-okyanusal levha sınırları boyunca benzer kayma hızlarına, benzer hareket davranışlarına sahip. Ayrıca her iki fay hattı boyunca asismik bölgelerin varlığı, bir başka deyişle Amerika'da San Francisco ve Türkiye'de İstanbul civarı gibi 


kilitlenmiş deprem üretme potansiyeli olan bölgelerin benzerliği, her iki fayın davranışına yönelik mekanik modellerin oluşturulması sırasında paralel çalışmalar yapılması ihtiyacını ortaya çıkarıyor” diye konuştu. 

Altı kişilik bir çekirdek gruptan oluşan proje ekibi, her iki ülkedeki farklı kurumlardan ve üniversitelerden araştırmacılar ile birlikte geniş bir araştırmacı ağı meydana getirecek. 

Prof. Dr. Semih Ergintav, projenin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü ile MIT arasında 20 
yıla yakın zamandır devam eden iş birliğinden de destek alarak iki ülkenin bilim insanları arasındaki mevcut ilişkileri güçlendireceğini ve her iki taraftaki öğrencilerin üretkenliğini artıracağını belirtti. 
Engintav, “20 yılı aşkın süredir fayların davranışlarını gözlemeye yönelik teknikler geliştirmeye ve deprem süreçlerini anlamaya yönelik üretken bir şekilde devam eden iş birliğinin, yeni genç araştırmacılarla genişlemesini ve ivmelenerek sürdürülmesini hedefliyoruz. 
Hedefimiz iş birliğinin sadece proje süresince değil, daha uzun yıllar devam etmesi” diye konuştu. 
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PARAYI YÖNETMEK İÇİN 


Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından 
Türkiye'nin 26 ilinde 2000 
kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılarak elde edilen veriler ülkemizin “fınansal okuryazarlık” düzeyini gözler önüne seriyor. 


inansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) tarafından, 
Visa ve Türkiye'deki 22 
bankanın desteğiyle Paramı Yönetebiliyorum projesi kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Türkiye'de genel kamuoyunun fınansal okuryazarlık düzeyini tespit etmek, fınansal ürün ve hizmetler konusundaki tutum ve davranışları anlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırma Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından 26 ilde 
2000 kişi ile yüz yüze yapıldı. 

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de minimum fınansal bilgiye sahip olan bireylerin oranı yüzde 70. 
Finansal bilgi düzeyi, çalışma hayatında olan, gelir düzeyi yüksek ve eğitimli bireylerde daha yüksek. 

Bilgi düzeyi kavramsal ve aritmetik beceriler olarak 2 alt grupta incelendiğinde ise matematik bilgisi gerektiren konularda fınansal becerinin göreceli daha düşük olduğu ortaya çıkıyor. 


BEŞ KİŞİDEN İKİSİ SON 1 YILDA PARA İN GE SAMED wa KREDİ BORCUNU ÖDEME Araştırmadan çıkan verilere göre; . 
KONUSUNDA TURKİYE'DE 


Türkiye'de her 5 kişiden 2'sinin son bir yılda para biriktirdiği görülürken, bireyleri birikim yapmaya iten 

temel nedenlerde “geleceğe ilişkin belirsizlik” ve “kaygı” öne çıkıyor. 


BİREYLERİN DİSİPLİNLİ 
HAREKET ETMEYE ÖZEN 
GÖSTERMESİ, 
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Pie Chart 


Birikim yapanların yarısı (yüzde 49) sağlık sorunu, doğal afet, aniden işsiz kalma gibi beklenmedik durumlara karşı tedbir olarak para biriktirdiğini söylüyor. 

Yine araştırma bulgularına göre, hanede para kullanımına yönelik günlük kararlara dahil olma oranı 


Fundraiser Results by Salesperson 


kadınlarda yüzde 74 iken erkeklerde bu oran yüzde 85'e çıkıyor. Gençlerin ise sadece yüzde 43'ü hanede para kullanımı konusunda söz hakkına sahip. 


Finansal ürün bilinirliğinde ise 


tasarruf ve emeklilik ürünleri öne çıkıyor. Bu ürün kategorisinde bilinirlik 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BEŞ KİŞİDEN İKİSİ 
SON 1 YILDA PARA 
BİRİKTİRDİ 


Ye 20 


cüzdanda veya evde nakit biriktiriyor 


Ye 18 


banka hesabında biriktiriyor 


Ye 5 


kenara koymas için aileden birine veriyor 


düzeyi yüzde 85'i buluyor. 

Araştırmadaki bir diğer dikkat çekici nokta da kredi borcunu ödeme konusunda Türkiye'de bireylerin disiplinli hareket etmeye özen göstermesi. Bu konuda toplumun yüzde 83'ü kredi borcunu gününde ödediğini belirtiyor. 
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Ye 22 


Finansal 
Bilgeler 


TÜRKİYE'CUMHURİYET MERKEZ BANKASI p 


FİNANSAL TUTUMLARINA GÖRE 5 TOPLUMSAL PROFİL 


Araştırmanın ortaya koyduğu verilere göre, finansal bilgi, davranış ve tutumlarına göre Türkiye 


Yo 24 


Mütevazı 
Ebeveynler 


toplumu 5 temel gruba ayrılıyor 


Ye 20 


Idareli 
Muhafazakarlar 


Ye 19 


Ye 15 


Kaygısız 
Gençler 


Plansız 
Hayalciler 


Finansal konularda diğerlerine göre daha bilgili ve hırslı olan “Finansal Bilgeler” en yüksek fınansal okuryazarlık düzeyindeki grup konumunda bulunuyor. Toplumun yüzde 22'sini oluşturan, orta yaş grubunda yer alan, işveren oranının yüksek olduğu ve diğer segmentlere kıyasla daha yüksek hane geliri olan “Finansal Bilgeler” parasını akıllıca yönetiyor. Birikim ve harcamayı bilinçli bir şekilde yapıyor. Sahip olduklarını büyütmeyi arzu eden “Finansal Bilgeler” bunun için risk almaya hazır olduklarını ifade ediyor. Bu grup kendisine fınansal hedefler koyuyor ve bu hedeflere ulaşmak için birikimlerini 


farklı alanlarda değerlendiriyor. 
“Finansal Bilgeler” genelde bütçe yapıyor, ödemelerini aksatmıyor. 
Toplumun ©24'ünü oluşturan ve ağırlıklı orta-üst yaş grubunu temsil eden “Mütevazı Ebeveynler” ayağını yorganına göre uzatıyor. Ailelerinin geleceği ve emeklilik dönemi için uzun vadeli plan yapmaya çalışıyor. 
Borçlanmamayı tercih ediyor, ödemelerini geciktirmiyor. Bu grup için hanenin geçimi ön planda, yüksek gelir arzusuyla elindeki parayı riske atmıyor. 
“İdareli Muhafazakar” grubu parayı daha idareli bir şekilde yönetme 
eğilimine sahip. Toplumun 20 
'sini oluşturan bu grup uzun vadeli 


düşünmeye ve çocukları için para biriktirmeye çalışıyor ancak finansal durumları bu konularda onları zorlayabiliyor. Ancak temel ihtiyaçlara yönelik harcama yapabiliyorlar, gereksiz harcama yapabilecek esnekliğe sahip değiller. Faiz içeren fınansal araçlara yatırım yapmayı tercih etmiyorlar. 
“Plansız Hayalciler” ve “Kaygısız Gençler” ise yoğunlukla 18-24 yaş grubu gençlerin oluşturduğu segmentler olarak göze çarpıyor. Henüz evli ve çocuk sahibi olmayan, limitli bir geliri olan “Plansız Hayalciler” toplumun 19'unu oluşturuyor. Varlıklı bir geleceğin hayalini kuruyorlar ve bunun için risk almaya da hazırlar. 
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Ancak para konusunda disiplinli ve planlı olamıyorlar. Uzun vadeli hedefler belirlemekten kaçınan bu grup birikim yapma konusunda motivasyonu olmadığını da belirtiyor. 

Toplumun 15'ini oluşturan “Kaygısız Gençler” ise fınansal konularda bilgi seviyesi en düşük grup. 
İşi ve düzenli geliri olmayan bu grup “anı yaşıyor” Bütçe yapmıyor, para biriktirmiyor. Üstelik geliri olsa dahi para biriktirmeyeceğini söylüyor. 


“FİNANSAL BİLİNCİ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ” 

FODER Başkanı Özlem Denizmen yaptığı açıklamada, “Tasarruf bilinci taşıyan, daha iyi bir gelecek isteyen ve bunu planlayan bir Türkiye hepimizin ortak hedefi. Biz FODER olarak Türkiye'nin fınansal okuryazarlık seviyesini hak ettiği düzeye taşımayı, bireylerin finansal davranışlarında olumlu değişiklikler oluşturmayı, bireylerden başlayarak ülkece tasarruf edebilmeyi ve böylece daha iyi bir gelecek yaratmayı hayal ettik. Çünkü 


BİLGİ 


Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği 
(FODER) Hakkında 


Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), 2012 senesi sonunda finansal bilincin artırılması için ekosistemin oluşturulmasına destek olma misyonu 

ile kurulmuştur. FODER'in kurulduğu günden bu yana en önemli hedefi, 

devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke çapında bireylerin finansal okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını geliştirmek için; bilinçlendirme, eğitim, araştırma, uygulamalara destek çalışmaları yapmaktır. 
Finansal okuryazarlığın toplumda yaygınlaşması adına gelişmiş ülkelerin yapmış olduğu çalışmalara Haziran 2014'te Türkiye de eklenmiştir. Bu kapsamda Başbakanlık tarafından Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması başlığı altında bir strateji yayınlanmış ve FODER'e de önemli görevler verilmiştir. FODER aralarında banka ve finansal kuruluş, holding ve reel sektör temsilcisi kuruluşları ile 7 üniversitenin yer aldığı; 44 kurumsal, 48 bireysel üye 

ve 500 gönüllüsü ile “Finansal Okuryazar Bir Türkiye” vizyonuyla çalışmalar gerçekleştirmektedir. 


en basit anlatımıyla, günlük finansal ihtiyaçların yönetilmesi ve geleceğin planlanması için bireylerin hayata fınansal okuryazarlık bilinciyle başlamaları gerekiyor. 

Bunun üzerine fınansal ihtiyaçlarını tanımlayarak geleceklerini inşa etmeleri sağlanabiliyor. Araştırmamızda yaklaşık her 5 kişiden 2'sinin (9642) bir şekilde para biriktirdiğini gördük. Bizim, fınansal okuryazarlık çerçevesinde birikim davranışına ilişkin beklentimiz, bireylerin uzun vadeli bir plan çerçevesinde hareket etmesi. 
Bu araştırma bizlere, üyelerimize ve fınansal okuryazarlığa gönül veren 


herkese yol gösteriyor” dedi. 


“FİNANSAL OKURYAZARLIĞI GELİŞTİRMEK UZUN SOLUKLU BİR MARATON” Sonuçları değerlendiren Visa Türkiye Genel Müdürü ve FODER Yönetim Kurulu Üyesi Merve Tezel, şöyle konuştu: “Araştırma, bireylerin 
9670'inin fınansal bilgiyi ölçen 10 
sorudan minimum 7'sini doğru yanıtlayabildiğini gösteriyor. Bu 


sonuçta fınansal okuryazarlığın geliştirilmesi amacıyla gerek özel sektör gerek kamu kanadında yürütülen çalışmaların büyük 

etkisi var. Biz de Visa olarak bankalarımız ve proje ortaklarımızla birlikte 8 yıldır yürüttüğümüz 

sosyal sorumluluk projemiz Paramı Yönetebiliyorum kapsamında 81 ilde bireylere bütçe yapabilme, fınansal kavramları anlama ve hayatları boyunca karşılarına çıkacak olan fınansal ürünleri doğru kullanma becerisi kazandırmak üzere eğitimler veriyoruz. Çalışmalarımızın toplumda karşılık bulduğunu, finansal okuryazarlık konusunda kayda 

değer bir bilincin ve bilgi düzeyinin oluştuğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Şimdi bu bilinci doğru fınansal davranışlara yönlendirmemiz gerekiyor. Finansal okuryazarlığı yerleştirmek uzun soluklu bir maraton. Hedefimiz ölçeğimizi daha da büyütmek ve daha fazla sayıda bireye ulaşmak. Bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz” 
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ŞEHİRLERE. 
AKIL KATMAN 
TAM ZAM 


Yaşam şartları giderek zorlaşıyor ve insanlar şehirlerde daha çok yaşamaya başlıyorlar. Bu sorunların üstesinden gelmenin en önemli yolu teknoloji ve onun getirdikleri... 
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Kentsel nüfus artıyor: Birleşmiş Milletlere göre 2050'de global nüfusun yaklaşık üçte ikisi kentleşmiş bölgelerde yaşayacak. Kentleşme artarken, kentlerin çözmeleri gereken sorunlar da beraberinde geliyor. Bu nedenle, bugün bile akıllı çözümlere yönelik büyük 

bir ihtiyaç var. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Stefan Hartung CES Las Vegas'ta yaptığı konuşmasında “Yeni bir şehir kavramına ihtiyacımız var. Buradaki kilit faktörlerden bir tanesi şehirleri akıllı ve yaşamaya değer yerler haline getiren akıllı teknolojilerdir. Uzun vadede akıllı olmayan şehirler varlığını sürdüremeyecek ve tıkanıp kalacak” dedi. 

Bosch geleceğin kentlerini ve mahallelerini teknoloji ile donatmak için çalışıyor ve akıllı mobilite ile daha iyi hava kalitesi, daha fazla kullanım kolaylığı, daha fazla güvenlik ve pek çok yeni hizmet sunuyor. Kısacası, amaç şehirlerde ve mahallelerde büyük oranda daha iyi yaşam kalitesine 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ulaşmak. Hartung, “Akıllı şehirler konusunda Bosch'un geniş kapsamlı portföyü, farklı alanlardaki bilgisi ve bunun yanında; sensörler, yazılım ve hizmetlerdeki olağanüstü uzmanlığıyla başa çıkabilecek çok az şirket var.” 
diyor. Teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch 9 - 12 Ocak tarihlerinde dünyanın en büyük elektronik fuarı olan CES 2018'de şehirleri akıllı 

hale getiren pek çok yeni çözümü sunacak. Bu çözümler hava kalitesini gerçek zamanlı olarak ölçüp analiz eden kompakt bir üniteden, nehir suyu düzeylerini dijital olarak izleyip sel tehdidini önceden haber veren bir sisteme ve sürücülerin hayatını kolaylaştıran tümüyle otomatik park yeri hizmetine kadar uzanıyor. 


4” 


AKILLI ŞEHİR PAZARI BÜYÜYOR 

Barselona, Seul ve Londra 

dâhil dünyanın önde gelen metropollerinden bazıları daha şimdiden “akıllı” terimiyle birlikte anılmaya başlandı. 
Dünya genelinde büyük ve küçük şehirler akıllı kent teknolojilerine yatırım yapmaktadır. 2020'ye kadar akıllı şehir pazarının her yıl yüzde 19 büyüyerek 800 milyar 
/ dolara ulaşması bekleniyor. 
Bosch bunun büyük bir iş fırsatı olduğuna inanıyor. Hartung, “Akıllı şehir uzun bir süre yalnızca bir vizyondan ibaretti. Biz onu gerçeğe dönüştürmeye yardımcı oluyoruz. 
Bosch ağa bağlı şehirleri teknolojik ve ticari açıdan başarılı yapmak için mükemmel bir konumda” diyor. Şirket hâlihazırda San Francisco, Singapur, Tianjin, Berlin ve Stuttgart gibi yerlerde geniş kapsamlı 14 akıllı şehir projesi yürütmekte, diğerlerinin de bunları izlemesi planlanıyor. Şirketin birden fazla alanı kapsayan projelerdeki satışları son iki yıldır iki misli artarak 
1 milyar avroya yaklaştı ve bu rakamın 
daha da artması bekleniyor. 

Akıllı şehir projesine örnek olarak Bosch; San Francisco yakınlarındaki San Leandro kentinde yaklaşık 5,000 sokak lambasını LED'lerle donatarak şehir aydınlatmasının uzaktan kumanda edilmesine yönelik bir sistem tasarladı. Bu şekilde, ihtiyaç olmadığında lambalar söndürülebiliyor. 
San Leandro bu çözümle önümüzdeki 
15 yıl içinde yaklaşık 8 milyon dolar 
tasarruf edebilecek. Bosch Kuzey 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Akıllı şehirlerde en çok eksik olan şey su kaynakları... Bunların eksiğinin kapatılması ve düzenlenmesi şehirleri yaşanabilir kılıyor. 


Amerika Başkanı Mike Mansuetti, “akıllı çözümlerimiz büyük ya da küçük, şehirlerin enerji ve paradan tasarruf yapmalarına yardımcı olacak.” diyor. 
San Leandro ve 100.000 sakini için hava kalitesini ölçüp analiz etmek amacıyla sensörler kullanılıyor ve 

trafık tıkanıklığı durumunda kameralar otomatik olarak trafiği başka yollara yönlendiriyor. 


IOT YAPAY ZEKA İLE HARMANLANIYOR Nesnelerin İnterneti (IoT) ağa bağlı şehirlerin dayandığı önemli temellerden birini oluşturuyor. IoT hayatın her alanında kendine yer buluyor: Gartner'e göre, 2020'ye kadar dünya genelinde 230 milyon hane, yani tüm hanelerin yaklaşık yüzde 15'i akıllı bir şekilde ağa bağlanacak. Burada da muazzam bir potansiyel söz konusu ve 2020'ye kadar pazar hacminin yılda 
250 milyar dolara çıkacağı tahmin 
ediliyor. Aynı yıl dünya genelinde duman dedektörleri, hırsız alarmları, elektrik sayaçları, ev aletleri ve daha 


TEKNOLOJİ ŞEHİRLERE 
AKIL VERİYOR VE BU 
SAYEDE BU KADAR 
ÇOK İNSANIN BİR 
ARADA SAĞLIKLI VE 
MUTLU BİR ŞEKİLDE 
YAŞAMASI MÜMKÜN 
OLUYOR. 


başka diğer ürünler dahil 20 milyardan fazla cihaz birbiriyle bağlantıda olacak. 
Hartung, “Bosch bu potansiyeli erken gördü. Daha şimdiden elektronik ürün kategorilerimizin yarısından fazlası webe bağlanabilir durumda ve amacımız 2020'ye kadar bu oranı yüzde 100 yapmak. Yalnızca bununla da kalmıyor, ürünlerimizin her biri için asistan servisler sunmayı hedefliyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

Akıllı kentlerin hızlı gelişmesinin arkasındaki bir başka itici güç ise 


yapay zeka (AT). Bosch bu alandaki araştırmaları için Renningen (Almanya), Palo Alto (USA) ve Bengaluru'daki (Hindistan) yapay zeka araştırma merkezlerinde 100'den fazla mühendis ile çalışmalarını sürdürüyor. Bosch bu alanda 2021'e kadar 300 milyon Avro civarında yatırım yapacak. Şirket on yıl içinde artık Al (yapay zeka) içermeyen ürünlerin pek kalmayacağını öngörüyor. 


DAHA İYİ HAVA KALİTESİ İÇİN CLİMO Akıllı teknolojiler ile şehirler hava kalitesini geliştirmek için daha hızlı ve etkili harekete geçebiliyor. Ancak bu da doğru ölçümlerle olabilir. 
Bosch CES 2018'de Intel'le beraber geliştirdiği bir çözüm olan Climo mikro iklim izleme sistemini sunuyor. 
Climo; karbondioksit, azot oksit, ısı ve nispi nem dahil, hava kalitesi için önem taşıyan 12 parametreyi ölçebiliyor. Cihaz konvansiyonel sistemlerin yüzde biri büyüklüğünde 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ve sadece onda biri maliyetinde. Climo “akıllı şehirler” kategorisinde CES İnovasyon Ödülü kazandı. 


ERKEN SEL UYARISI İÇİN NEHİRLER DİJİTAL OLARAK İZLENİYOR 

Bugüne kadar nehirlerdeki su düzeylerinin ölçülmesinde mekanik cihazlar kullanılıyordu. Bu ölçümler başkalarına açıklanana kadar saatler geçiyordu. Bosch'un CES 2018'de tanıttığı sel izleme sistemi tüm bunları değiştiriyor. Bu dijital çözüm nehirlerdeki ve kentlere yakın diğer su kütlelerindeki su düzeyini gerçek zamanlı olarak takip ediyor ve yaklaşan sel için alarm veriyor. Bosch yeni sistemi pilot proje olarak Almanya Ludwigsburg yakınlarında, Neckar nehrinde deniyor. Suyun düzeyi, hızı ve debisi ultrasonik sensör probları ve kameralarla izlenerek, veriler işlenmek üzere Bosch IoT bulutuna gönderiliyor. Kritik eşikler aşılırsa etkilenen belediyeler, sakinler ve işyeri sahipleri önceden kısa mesajla uyarılıp, sele ve selin yol açtığı hasara karşı önlem almak üzere zaman kazandırıyor. 
Bu çözüme Hindistan ve Güney Amerika'daki bazı belediyeler ilgi 


gösteriyor. 


ZAMAN KAZANMAK İÇİN: AĞA BAĞLI PARK ETME 

2050'ye kadar kentsel trafık yaklaşık üçte bir oranında artacak. Bosch yarının mobilitesini kazalardan stresten ve karbondioksit salınımlarından arındırmak için çalışıyor. Bosch CES 218'de bu amaca yönelik pek çok çözüm sunuyor. Akıllı park Bosch'un odaklandığı alanlardan biri. ABD'li 
sürücüler artık yoğun trafıkte yılda 40 
saatten fazla harcamakta ve bu da 160 
milyar doların boşa gitmesi demek. Bu sürenin yaklaşık üçte biri ise yalnızca park yeri aramakla geçmekte. Bosch işte bu noktada, topluluk tabanlı park etmeyi devreye alıyor. Otomobiller geçerken park etmiş araçlar arasındaki boşlukları otomatik algılayıp, ölçüp ve verileri gerçek zamanlı olarak dijital bir haritaya aktarabiliyor. Bu şekilde sürücüler doğrudan boş park yerlerine yönlendirilebiliyor. Bosch bu servisi Stuttgart dahil, bazı Alman kentlerinde test etmeye başladı. Bu yıl Los Angeles, Miami ve Boston dahil, 20'ye yakın Amerikan şehrinde de bu servis test edilmeye başlanacak. 

Ayrıca Bosch ve Daimler 2018 


n 


IOT UYGULAMA VE 
CİHAZLARI ŞEHİRDE 
BİLGİ AKIŞINI MÜMKÜN 
HALE GETİRİYOR 


başlarında yeni bir otomatik vale servisini tanıtacak. Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi otoparkındaki araçlar sürücü olmadan park yeri arayıp kendi kendilerini park edecekler. Bu 

da stresi ortadan kaldırırken, park yerlerinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak ve aynı alan yüzde 20 daha fazla araç alabilecek. Akıllı otopark 


altyapısı sayesinde tam otonom park gerçeğe dönüşüyor. Bosch bu sürücüsüz park çözümü için Frost & Sullivan 
2017 Teknolojide Yenilikçilik Ödülünü 
kazandı. 


ENERJİ VE MALİYET TASARRUFU İÇİN BOSCH DC MİKRO ŞEBEKELERİ Uluslararası iklim Değişikliği Paneline (IPCC) göre, toplam global enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 75'i kentlerde gerçekleşiyor. Bu oranın yüzde 40'ı tek başına binalardan kaynaklanıyor. BP Energy Outlook 2035'in tahminine göre, global enerji tüketimi 2035'e kadar yüzde 
30 artacak. Bosch enerji tüketimini 
azaltacak pek çok akıllı enerji yönetimi çözüm sunmaya devam ediyor. 
Bunlardan biri, büyük binalara veya bina komplekslerine enerji sağlamakta kullanılabilecek Bosch DC (doğru akım) mikro şebekesidir. Genelde yenilebilir kaynaklarla beslenen mikro şebekeler çevre dostu bir teknolojidir. 
DC mikro şebekeleri konvansiyonel enerji santrallerine oranla yüzde 
10 daha az enerji tüketmekte ve bir 
diğer önemli avantajları da kendi kendilerine yetmektedir. Bu, havayla ya da güvenlikle ilgili bir enerji kesintisi genel şebekeyi etkilediğinde bile güvenilir bir enerji kaynağı olmalarını 


sağlıyor. 


Verilerin sadece toplanması değil bir buluta gönderilerek işlenmesi gerekiyor. Veriler işlenmeyince bir 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YEREL YÖNETİM 


2 iz 


belgeler ağ 


Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile “kağıtsız ofıs” konseptine geçen belediyelerin çevreye sağladığı katkının tüm boyutları, enVision tarafından 
2017 yılında “En Yeşil Ofıs' adıyla gerçekleştirilen özel bir araştırma ile açıklandı. 


, vve Jİ z kA A YP, 
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Belediyeler, ofiıslerdeki kağıt tüketiminin yaygın olarak görüldüğü kurumlar arasında yer alıyor. Orta büyüklükte bir belediyede yılda yaklaşık 1,5 milyon kağıt tüketiliyor. 
Ancak, geleneksel yöntemler yerine, Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) tercih eden belediyelerde, iş süreçleri hızlandığı gibi çevre koruma konusunda da önemli adımlar atılıyor. 

enVision tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen “En Yeşil Ofis” araştırmasının belediyeler kategorisi sonuçları açıklandı. 
Araştırmaya göre en doğuda Van'dan en batıda Lüleburgaz'a kadar geniş bir coğrafyada yer alan toplam 30 belediye; Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçtikten sonra 7.529 ağacın kurtarılmasını ve 37 milyon su tasarrufu yapılmasını sağlarken, 2128 ton karbondioksit salınımı ile 147 ton katı atık oluşumunu da engelledi. 
Böylelikle genel toplamda 62 milyon adet A4 kağıdın çöpe gitmesi de önlenmiş oldu. 

ni 


YEREL YÖNETİM 


Elektronik ortamı daha iyi'kullanan belediyelerin ödüllendirilmesiyle belediyelerin bu alanı değerlendirme motivasyonu artıyor. 


EBYS İLE ÇEVRE 
DOSTU BELEDİYELER 

EBYS ile iş süreçlerinde otomasyon sağlayarak kağıt bazlı iş süreçlerini tam entegre dijital bir ortama dönüştüren ve En Yeşil Ofis listesinde yer alan belediyeler şöyle sıralandı: 

Kartal Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Lüleburgaz Belediyesi, Çankaya Belediyesi, 

Eyüp Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Karatay Belediyesi, Ünye Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi, Artvin Belediyesi, Gölcük Belediyesi. 
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ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE İLK 10 İÇİNDE OLAN BELEDİYELER VE SAĞLADIKLARI TASARRUF MİKTARLARI ŞÖYLE: 


Sıra | Belediye Kurtarılan 
Ağaç Sayısı 


|1 | Kartal Belediyesi 089000 |72 
2 | Altındağ Belediyesi ) j 
pal Kadıköy Belediyesi 


Üretilmeyen | Kurtarılan (| Engellenen co2 Miktarı / | Su Miktarı / | Atık Miktarı / 


zmir Büyükşehir Belediyesi 


any Belediyesi 


882.000 


Odunpazarı Belediyesi 652.000 


ŞUBAT 2018 


KURTARILAN AĞAÇ SAYISINDA TÜRKİYE REKORU KARTAL'DA 

EBYS kullanımı sayesinde gerçekleştirilen “kurtarılan ağaç sayısında Türkiye rekoru Kartal Belediyesi'nde. Kartal Belediyesi, EBYS ile iş süreçlerindeki tam otomasyon sayesinde 3.632 ağacın kesilmesini 
önlemiş oldu. Kartal Belediyesi 18 
milyon metreküp suyun israf edilmesini ve 72 ton katı atık oluşumunu da engellemiş oldu. Böylelikle tam olarak 
30 milyon adet A4 kağıdın çöpe gitmesi 
önlenmiş oldu. 

Kartal Belediyesi Başkanı Altınok Öz'e En Yeşil Ofis plaketini CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı makamında takdim etti. “En Yeşil Ofis” kategorisinde belediyeler arasında birinci olmaktan dolayı gurur duyduklarını kaydeden Başkan Altınok Öz, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: 

“Dünya üzerinde en tehlikeli şeylerden bir tanesi de üretmediğini tüketmek, hiçbir şey katmadan tüketime dâhil olmaktır. Kartal Belediyesi olarak doğayı korumak adına bizlerin öncelediği şey, üretmek ve tükettiklerimizi geri dönüşüm zincirine dâhil etmek. Çalışmalarımızı ve projelerimizi bu anlayışla temellendirip hayata geçirdik. Geri dönüştürülebilir olan her şey Kartal Belediyesi tarafından ekonomiye kazandırılıp doğanın korunması amaçlanıyor.” 


ALTINDAĞ'DA 6,5 MİLYON KAĞIT TASARRUFU 

Altındağ Belediyesi Başkanı Dr. 
Veysel Tiryaki, EBYS ile evrakla yürütülen iş süreçlerini otomatik hale geldiğini, karar verme süreçlerinin hızlandığını, işlem kuyrukları ve tamamlanma süresinin kısaldığını, insan hatalarının ortadan kalktığını, kurum içi iletişim kanallarının daha iyi hale geldiğini belirtti. 

Başkan Tiryaki, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Yeşile çok büyük önem ve kıymet veren bir belediyeyiz. 


Bu nedenle Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçerek sağladığımız tasarrufun bilincindeyiz. Bu çalışmalar 
ile 6,5 milyon kağıda denk gelen 773 
ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu. Yeni yapmak kadar, var olanı korumanın da önemine inanan bir belediye olarak, nefes alan kentler oluşturmak için gayretle çalışmayı sürdüreceğiz.” 


İN GE 


BELEDİYELER 
ELEKTRONİK 
ORTAMI KULLANIP 
KAĞIT TÜKETİMİNİ 
AZALITIKÇA ÇEVREYE 
DAHA ÇOK KATKI 
VERİYOR. 


AR-GE 


PATENT EE GÜZEL 


PATENT 
ALMAK ZOR 


Yapılan son yasal düzenlemeler nedeniyle bir kez daha teknokentlerde bulunan şirketlerin gündemine oturan patent konusunu ve detaylarını, konunun uzmanı değerlendiriyor. 
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Teknoloji ve Ar-Ge açısından inovasyonun merkezi sayılan teknokentlerle ilgili yapılan son düzenleme soru işaretlerine neden oldu. Teknokentlerde faaliyet gösteren şirketlerin kazançlarına ilişkin istisnayı düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının “patent şartı getirmesi, sektörü hareketlendirdi. KPMG Türkiye Vergi Şirket Ortağı Emrah Akın yürürlüğe giren kararı ve olası etkilerini değerlendirdi. 

Uluslararası ticarette rekabet edebilmek için teknoloji ve Ar-Ge yoğun ürünlerin önemine değinen Akın, “Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla sağlanan birçok teşvik ve destek olduğu söylenebilir. Bu teşvik veya desteklerin yeterli olup olmadığı tartışılırken teknokentlerde faaliyet gösteren şirketlerin elde ettikleri kazançlara ilişkin istisnayı düzenleyen Bakanlar Kurulu kararı bazı endişelere neden oldu” dedi. 

Emrah Akın, yeni düzenlemeyi şöyle anlattı: “Yeni düzenleme ile bölgede faaliyette bulunan şirketlerin kazançlarının; gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, bu kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna olabilmesi için hakların niteliğine göre patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması gerekiyor. 

Son 5 yılda gayri maddi hak satışından ortalama 30 milyon TL üzeri kazanç elde eden ve bağlı olduğu gruba ait şirketler dahil 200 milyon TLyi aşan cirosu olan şirketler için patent kriteri yerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan proje bitirme belgesi istisna uygulaması için yeterli kabul ediliyordu. İstisna uygulamasıyla ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle teknokent kazanç istisnası uygulanamaz hale gelir mi sorusu öne çıktı.” 


ğ—ğ—y 
YENİ DÜZENLEME İLE 
TEKNOKENT İÇİNDE 

OLUŞTURULAN 
BİRİKİMLERİN PATENTE 
BAĞLANMAS 
GEREKİYOR. 


PATENT 2-3 YILDA ALINIYOR 

Emrah Akın, gayri maddi hakların patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanmasıyla ortaya çıkacak sorunları şöyle sıraladı: 

“Türkiye'de patent alma süresi 2-3 yılı buluyor. Konu teknoloji olunca 2-3 yıllık süreç onlarca yıla isabet ediyor aslında. Bugün ürettiğiniz bir teknolojinin patentini aldığınızda o ürün eskimiş; yerine yeni bir teknoloji bile gelmiş olabilir. Durum böyle olunca da şirketlerin ortaya çıkardıkları gayri maddi hakların patentini almadan müşterilerine kullandırmaya başlaması gerekiyor. 

Problem de tam bu noktada ortaya çıkıyor. Patent başvurusu ile kullanım haklarının devredilebilmesine rağmen istisnadan ancak patenti aldıktan sonra yararlanmak mümkün olabiliyor. 
Dolayısıyla şirketler geliri yazdıktan ancak 2-3 yıl sonra istisnadan yararlanabiliyor. Ödenen vergiyi iade almanın ortalama 1 yıl süreceği göz önünde tutulursa mükellefler açısından ciddi bir finansman yükünün ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.” 


KPMG Türkiye Vergi Şirket Ortağı Emrah Akın. 


BAŞVURU YETERLİ SAYILSIN 

Emrah Akın teknokent yatırımlarını olumsuz etkileyebilecek bu kararın, patent kriterinde yapılacak bir düzeltme ile aşılabileceğini kaydetti. 
Akın, “Bu çerçevede kazanç istisnasının patent alınması yerine patent başvurusuna bağlanması ve patentin alınamadığı durumda kurumlar vergisi beyannamesinin düzeltilmesine izin verilmesi daha uygun olabilir. Ayrıca patente tabi iş sayısı ve patent alma sürelerin göz önüne alındığında gerek mevcut durumda gerekse istisnanın patent başvurusuna bağlandığı durumda onlarca düzeltme beyannamesi vermek gerekebileceği de göz önüne alınmalı” dedi. 
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Avrupa Birliği nden 4 ER ar Bit ERİ alarak 

Türk mühendislerce geliştirilen : akıllı ulaşım altyapı projesi ETS ile cep telefonları artık toplu taşımada bilet gibi kullanılabilecek, turnike sıraları son bulacak. Proje 


” Mİ) 018 yılı sonu itibariyle p pilot uygulama olarak Kadıköy 


Türk mühendislerce geliştirilen ve toplu taşımada turnike sistemini ortadan kaldıracak Avrupa Birliği'nden 4 milyon Avro yani 18 milyon TL AR-GE desteği alan uluslararası akıllı ulaşım altyapı projesi ETS, ilk kez bir Türk fırması 
Elektronet A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde 5 ülkeden 8 
fırma tarafından ortaklaşa yürütülüyor. 


BİLET YERİNE TELEFON 

Elektronik Biletleme Sistemi (Electronic Ticketing System - ETS), otobüs, vapur, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına binerken kullanılan turnike sistemini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, ulaşım kartlarındaki 'kontörüm bitti endişesine ve “fazla kontürü olan var mr arayışına da son veriyor. Yolcular dilerlerse ETS uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek, ulaşım kartı yerine kullanabiliyor, kontörleri bittiğinde ise yine cep telefonları üzerinden mobil uygulama aracılığı ile anında yükleme yapabiliyorlar. 
Üstelik geçiş sırasında yolcular ulaşım kartlarını ya da cep telefonlarını turnikeye okutmak zorunda kalmıyor. 
Sistem geçiş yaparken otomatik olarak kişileri algılıyor ve böylelikle turnikeler önünde kalabalığın birikmesi de ortadan kalkıyor. 


DÜNYANIN HER YERİNDEN ORTAKLAR 

ELEKTRONET (Türkiye), TMOB (Türkiye), SIVECO(Romanya), CONVEX (Romanya), DTS (Güney Kore), IDI-EIKON, NTB (İspanya) ve ISEP-GECAD (Portekiz) fırmalarından üst düzey temsilcilerin katıldığı ETS Projesi Basın Toplantısı'nda konuşan Elektronet A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, “Elektronet, yerli ve milli ATM'den toplu taşıma biletleme ve elektronik 


Ayrılık Çeşmesi durağında hayata geçecek. 


ücret tahsilat (EÜTS) sistemlerine kadar farklı sektörler için çeşit ürünleri tasarlamış ve üretmiş bir teknoloji fırmasıdır. Sahip olduğumuz Ar-Ge kültürümüzü daha da geliştirebilmemiz için uluslararası işbirliklerine 

açık olmamız gerektiğini anladık. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için Avrupa Birliği'nin ulusal Ar-Ge fonu olan EUREKA altında yer alan ITEA3 kümesine katıldık. Projemiz 4 milyon Euro (18 milyon TL) AR- 
GE desteği ve TÜBİTAK ile ITEA'nın onayını aldı. 2015 
yılında başladığımız ETS, Elektronet'in konsorsiyum liderliğinde Romanya, Güney Kore, İspanya, Portekiz ve 


Türkiye'den 8 fırma olarak uygulamaktayız.” dedi. 


AVRUPA'YA YAYILACAK 

Pilot uygulamaya geçilmesinin önünde bir engel kalmadığını ifade eden Kaptana, “2015 yılında başlayan ve 2018 yılı sonunda tamamlanacak projemizin geçiş kontrol, elektronik ücret tahsilat sistemi, yüz tanıma sistemi, büyük veri yönetimi gibi ana unsurlarının tamamlandı. Pilot uygulama İstanbul'da yapılacak ve başlangıç olarak Fransa, İsveç ve Romanya'da hayata geçmesi planlanıyor. Avrupa Birliği toplu taşıma standartları desteği alacak olan projemizin 
2025 yılı sonuna kadar 
merkez Avrupa'nın tamamında uygulanabileceğini tahmin ediyoruz.” dedi. 


Elektronet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana. 
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MALİYETLERİ AZALTIYOR 

Elektronet olarak Ar-GE'ye inandıklarını ve bütçelerinin yüzde 10'unu Ar-GE'ye ayırdıklarını belirten Elektronet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, 
“Bilim, Sanayi 7 9 
ve Teknoloji & 
Bakanlığımız ve Ekonomi ( 
Bakanlığımız tarafından destekleniyoruz. , 
TÜBİTAK'tan is çok sayıda projemiz için 
Ar-GE desteği alıyoruz. Türkiye toplu taşıma konusunda çok ciddi atılımlar yapan bir ülke olarak bu konuda her geçen gün gelişimini sürdürüyor. Öncelikle uluslararası standartları yakalamamıza ve akabinde vatandaşa daha iyi hizmet verilmesini sağlayacak, ayrıca kamunun toplu taşıma konusundaki maliyetlerini de azaltmamızı sağlayacak olan ETS projesinin her anlamda katma değeri oldukça yüksektir. Farklı teknolojilerin bir araya gelmesi ve yeni kullanım alanlarının keşfedilmesi açısından da önem taşımakta olan proje, Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji konusunda uluslararası arena da adını da duyuracaktır.” dedi. 
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KAÇAK GEÇİŞ OLMAYACAK 

Projenin çalışma prensibini anlatan Elektronet Proje Yönetim Ofisi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bengü Türk ise, “Elektronik Biletleme Sistemi Avrupa ve Türkiye'de başlayan kaçak geçişleri durdurulmak üzere kurulmuş bir sistem. Bu sistem normal biletlemede kullandığımız cihazların önüne geçecek. Aynı zamanda bilet alırken kullandığımız turnikeleri ortadan kaldıracak. İnsanların Bluetooth sistemi ile kartlarını okuyoruz. Okuduktan sonra kişiler herhangi bir yere bağlı kalmaksızın normal geçişlerini yapabiliyor. Geçiş 


1 TE 


Projeye katılan firmalar şöyle sıralandı: ELEKTRONET (Türkiye), TMOB (Türkiye), SIVECO(R oma (Romanya), DTS (Güney Kore), IDI-ELKON, NTB (İspanya) ve ISEP-GECAD (Portekiz). 


ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ 

OTOBUS, VAPUR, METROBÜS GİBİ 

ARAÇLARDA TURNİKE SİSTEMİNİ ORTADAN KALDIRIYOR. 


sırasında kaçak geçiş yapan veya yapmayan kişileri de sistem kendi içerisinde belirliyor. Bu çerçevede yüz tanımlama sistemini Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz ve aynı zamanda da şu anda da mevcut turnikelerin yerine geçecek bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Türkiye'de öngörülen kaçak geçiş oranı şu anda yüzde 30 ve biz bunun azaltılması için bir takım hedeflerimiz var” diye konuştu. 

Toplantıda, CTO Ali Çekmeceligil, Elektronet Üretimden Sorumlu Genel Müdür Ramazan Ötük, ve Elektronet Proje Yönetim Ofisi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bengü Türk tarafından ETS Projesi ve gelinen nokta anlatıldı. Daha sonra ETS Projesi'nin DEMO uygulaması ilk kez deneyimlendi. 
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DEVLET VATANDAŞA 


BİMER İLE KULAK VERİYOR 


Her ilişkide olduğu gibi devlet ve vatandaşın ilişkisinin doğru gitmesi için temel kural, karşılıklı iletişimin kuvvetli olması. Devlet BİMER uygulaması ile vatandaşının kendine yaptığı talepleri dinliyor, hızlıca cevap veriyor ve bilgilendiriyor. 


2000'li yıllara kadar devlete en ufak bir şey sormak için ya gazeteci olmak ya da geniş bir çevreye sahip olmak gerekirdi. 
Teknoloji ve internetin gelişmesiyle iletişim şart ve ortamlarının sayısı arttı. 
Öyle bir noktaya gelindi ki artık bu iletişim ortamında devlet vatandaşının sesine kulak vermezse sadece vatandaş değil devlet de mutlu olamayacak ve kendini geliştiremeyecek. 

Bu bakış açısıyla kurulan Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) 2006/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesiyle yürürlüğe giren bir Halkla İlişkiler uygulaması oldu. Bu uygulama 2006 yılından günümüze, çağın gereksinimleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle sürekli gelişiyor ve vatandaşlara hizmet veriyor. 


HER KANALDAN İLETİŞİM 

Devlet ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarının tümü (elektronik, mektup, faks, telefon ve şahsen) açık tutularak, vatandaşların kendileri ve kamuyla ilgili, talep, şikayet, ihbar, görüş ve önerileri ile bilgi edinme haklarına ilişkin idari makamlara yapacakları müracaatlara cevapların hızlı ve etkin bir şekilde verilmesi, iş ve işlemlerin merkezden kamu nezdinde takip ve denetiminin hedeflendiği bu uygulama, bu hedeflerinde de başarıya ulaşmış görünüyor. 

Vatandaşlara tanınan ve Anayasal haklar arasında yer alan dilekçe ve 
bilgi edinme hakları, Anayasa'nın 74 
üncü maddesinde tanımlandı. İlgili Anayasa hükmünün uygulanması amacıyla ilk olarak çıkarılan 3071 sayılı 


Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Başkanlığın temel görevlerinin yasal dayanağını teşkil ediyor. Daha sonra ise toplumsal denetim, kamu yönetimine vatandaş katılımının sağlanması ve kamu yönetiminde 
şeffaflığı tesis etme işlevi ile 4982 
sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve bahse konu Kanunun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenleyen 2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlüğe konularak kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde vatandaş odaklı yaklaşıma etkinlik ve işlerlik kazandırılmış ve halkla ilişkiler alanında önemli adımların atılmasının önü açıldı. 
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KİMLİK BİLGİLERİNİZ HAZIR OLSUN 

BİMER'e Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve karşılıklılık esası gözetilmek koşuluyla Türkiye” de ikamet eden yabancılar; telefon, internet, şahsen, mektup veya faks ile BİMER e başvuru yapabiliyor. 

İnternet başvurusu yaparken kimlik doğrulaması gerektiğinden, T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, anne kızlık soyadı ve cep telefonunun doğru yazılması gerekmektedir. Cep telefonuna gelen doğrulama kodu ile başvuru ekranına giriş yapılabilir. Bu bilgilerin yanı sıra iletişim bilgilerinin eksiksiz; başvuru metninin de kısa ve anlaşılır yazıldığından emin olunmalıdır. 

Kimlik Doğrulama verilen hizmetlerden yararlanabilmek için kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanmasıdır. BİMER” de kimlik doğrulama için T.C. Kimlik numarası-ad/soyad doğrulaması, cep telefonuna gelen onay kodu ve anne kızlık soyadının ilk ve son harfleri kullanılır. Bu bilgilerin sistem tarafından onaylanması halinde, kişinin kimlik doğrulaması gerçekleştirilmiş olur. 

Kimlik bilgilerinin gizli kalması talep edildiğinde, öncelikle başvurunun türü ihbar olarak belirlenir. Bu işlem sonrası “Kimlik bilgilerim gizlensin” kutucuğu işaretlenerek kimlik bilgileri gizlenebilir. Başvurunun cevabı, kimlik bilgileri gizli dahi olsa ilgili kurumlarca başvuranın e-posta adresine iletilebilmektedir. 


KİMSEYE İFTİRA ATAMAZSINIZ 

Her vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarına istek, şikâyet, ihbar, görüş ve öneri niteliğinde başvuru yapma hakkı bulunmaktadır. Ancak yapılan ihbar başvurularında başkasına iftira ile hukuka aykırı fiil isnat edenler hakkında TCK'nın iftira başlıklı 
267 nci maddesinde cezai müeyyide 
uygulanacağına dair hükümler yer almaktadır. Bu konuda herhangi bir mağduriyet söz konusu ise Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayet başvurusunda bulunulabilir. 

Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin durumu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan başvurularda ise bu süre 15 iş günü olarak belirlenmiştir. 

BİMER" e yapılan müracaatlarda yasal işlem süresi; 3071 Sayılı Dilekçe 
Hakkı Kanununa göre 30 gün, 4982 
Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre ise 15 iş günüdür. 

Bu sürelerde başvuruya herhangi bir cevabın verilmemesi ya da işlem yapılmaması durumunda, BİMER” 

e başvuru akıbeti ile ilgili yeniden müracaat edilebileceği gibi; dilekçeye zamanında cevap vermeyenlerle ilgili de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir. 


İMER| 


BİLGİ ALABİLMEK BİR HAKTIR 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği 

olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. 
4982 sayılı Kanunun “Tanımlar” 
başlıklı Süncü maddesinde “bilgi” ve “belge” kavramları açıklanmıştır. Söz konusu tanımlar kapsamında olan 

ve 4982 sayılı Kanunda belirtilen istisna hükümleri arasında yer almayan bilgi ve belgelere erişim talep edilebilmektedir. Dilekçe hakkı ise, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. 
Türk vatandaşları Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun vasıtasıyla kendileri veya kamuyla ilgili dilek 

ve şikâyetlerini yetkili makamlara bildirebilmektedir. 

Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. 
Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir. 


15 GÜN İÇİNDE CEVAP ZORUNLU 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır. Ayrıca ilgili yönetmelikte “Merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde 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uygulanır.” ifadesi bulunmaktadır. 


Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi 


edinme başvurularına verilen cevabın 

yeterli olmaması ya da başvuruya hiç 

cevap verilmemesi durumunda; 

* Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce ilgili kurumun cevabının tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. 

» 4982 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi ya da 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 10uncu maddesi uyarınca altmış günün geçmesiyle başvuru reddedilmiş sayılır. Bu durumda başvurusu reddedilmiş sayılan başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce dava açma süresinin başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurula itiraz, başvuru 


B 


sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur. 

Başvuru sahiplerinin Kurula başvurularını yazılı olarak yapmaları ve itiraz dilekçelerine ilgili Kuruma yaptıkları bilgi edinme başvurusunun bir sureti ile 


var ise söz konusu Kurumdan gelmiş 


cevabi yazı suretini eklemeleri 


2015 — 2016 yılları arasında yapılan 
başvuru sayısı yaklaşık 5 milyon 

artarak 172 milyona geldi. 2006 yılıyla kıyasladığımızda yapılan başvuru sayısının 10 kattan fazla arttığı görülüyor. 
Yapılan işlem sayısındaki artış daha da büyük: bin senede 3,8 milyondan 6,2 milyona tırmanan işlem sayısı 10 sene öncesine kıyasla 5 kata yakın artmış. 

17 milyona yakın farklı kişinin 
başvurduğu BİMER'e gelenlerin yüzde 75'i erkek. 

Başvurular açık ara en fazla İstanbul'dan yapılıyor. Ankara, İzmir, Konya ve Antalya İstanbul'u takip ediyor 


İMER İstatistikleri 


Yi st 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gerekmektedir. Elektronik 

posta ya da faks yoluyla yapılan başvurular ile gerekli evrak suretleri eklenmemiş başvurular işleme konulmamaktadır. Gerekli hallerde başvuru sahibine ulaşılabilmesi amacıyla itiraz dilekçelerinde telefon numaralarına yer verilmesinde fayda bulunmaktadır. 


En çok devletten istekler için başvuru yapılıyor. Onu çok küçük bir farkla şikayetler takip ediyor. 

Üçüncü sırada bilgi edinme, dördüncü sırada ihbar ve 

beşinci sırada ise görüş bildirenler var. 

Başvuru yapanların 

sayısı eğitim düzeyinin yüksekliğiyle doğru orantılı. 

En çok başvuranlar, en çok 

eğitim almış olanlardan 

çıkıyor. En ilginç şey iste 

başvuran 2900 kişinin okuma yazma bilmediğini belirtmesi 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TP-Link'in Kurumsal Ürünleriyle İşinizi Bir Adım İleri Taşıyın... 


KAMU Teknolojileri Okurlarına Özel İNDİRİM FIRSATI 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Alışveriş Kampüs Şirket 


Merkezi 


Kupon Kodu: TP-LinkSMB sales.tretp-link.com | www.tp-link.com.tr 


Kendi içmeyeceğin çayı müşterine vermiyorsan, 


> gülümse. 


Çünkü senin gülümsemen, her ne yapıyorsa 

severek yapanların gülümsemesi. 
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